Alice en Herbert Wolf

iilee Vol

huis ter beschikking gesteld voor kleine
kinderen uit Duitsland. Deze kleine Kinderen
werden illegaal over de grens gesmokkeld. Het
kindertehuis kreeg de naam ‘Beatrix”. Naast

Alice Wolf werd op 7 november 1909 geboren in Kattenberg-Essen. Ze
was dochter van Jeanette Wolf-Schwarz en Moritz Wolf, Haar beide
ouders zijn tijdens de holocaust van Essen naar Lodz gedeporteerd en
daar zijn zij overleden.
Alice vluchtte in 1937 naar
Amsterdam en daar 15
datzelfde jaar op 17 juni
haar zoon Herbert Wolf
geboren. Alice werkte
enige tijd bij een hofdame
van de Komingin 1n
Soestdijk. Haar werd een

haar eigen zoon Herbert Wolf, zorgde ze voor 7 andere kinderen,
waaronder haar neefje Klaus Rosenthal.

Toen de oorlog ook in Nederland uitbrak, werden Alice, haar zoon Herbert
van ongeveer 4 jaar oud, en 5 andere kinderen uit het tehuis naar
Westerbork gestuurd. Voor het vertrek heeft Alice er nog voor gezorgd dat
haar neefie Klaus bij een joods gezin werd verstopt. Dit gezin adoptecrde
hem na de oorlog tot hun zoon.

Alice werd van Westerbork werd naar Auschwitz gedeporteerd. Daar
overleed zij op 30 september op 32 jarige leeftijd. Herbert werd ook naar
Auschwitz gedeporteerd. Daar overleed hij op 17 juli 1942, Hij werd 5 jaar
oud.

Kinderer in het Kindertehuis Beatrix met Herbert Wolf (wilend) en Kaus Posenthal in zitje



