
Echtpaar de Vries uit Amersfoort 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot de eerste Amersfoorters die onderdoken, behoorde het gezin De Vries dat tot juli 1942 op de 
Kamp woonde. Begin augustus werd hun afwezigheid opgemerkt door de bewindvoerder die 
inmiddels leiding gaf aan de ijzerhandel van De Vries. Zowel beide ouders, Willem de Vries en Eva van 
Zuiden, als hun volwassen dochters Henny-Mimi en Meta bleken hun woning met stille trom verlaten 
te hebben. De gewaarschuwde politie verzegelde ramen en deuren en plaatste een bericht tot 
opsporing en aanhouding in het Algemeen Politieblad.1  
Mimi probeerde op 9 maart 1941 met een bootje uit Scheveningen te vertrekken met Alfred Philip 
Veerman (1916-1943), zijn neef Robbert Philip Veerman (1919-1943) en een onbekende. Ze werden 
gearresteerd en naar het Oranjehotel in Scheveningen gebracht. 2 Op 24 augustus 1943 kwam zij 
samen met haar zus Meta aan in Westerbork, vanwaar zij op 31 augustus op transport gingen naar 
Auschwitz. Op 3 september werden de zusjes daar vermoord. Henny was 29 jaar oud en Meta 26 jaar. 
 

 
 
 
De ouders vonden een plaats bij Henk en Aartje van den Broek die op de Beckeringstraat 18 in Soest 
woonden. Zij gebruikten daar de schuilnaam Kwant. 
’s Avonds wandelden zij met Henk, Aartje en dochter Jannie in het nabijgelegen bos. Er was daar heel 
weinig kans om gesnapt te worden. Pas na de oorlog ontdekte het echtpaar dat hun dochters niet 
meer in leven waren.3 
Op 15 mei 1945 vroegen Willem de Vries en Eva de Vries, Beckeringstraat 18, een persoonsbewijs aan 
in de gemeente Soest. 
Willem de Vries overleed op 10 april 1956 te Amersfoort. 
 
 

 
1 Kees Ribbens pg 51 
2 joodsmonument.nl 
3 ‘Van Zoys tot Soest’ 37-2 Herfst 2016, Jan Veldhuizen en Piet van Elteren. Wie was de verteller? 
Jan Veldhuizen vertelt in een interview met Jan Visser voor de HVS dat hij tegenover de fam vd Broek woonde en wel ging 
kaarten met de onderduikers. Hij was toen 14 jaar. 

 

Henny met haar verloofde Herman 
Parriger in 1936 op familiebezoek in 
Wenen. 


