
 
Walter Maas 
Geboren 18 juli 1909 in Mainz 
Overleden 1 december 1992 (83 jaar oud) in Bilthoven 
Zoon van Otto Maas en Selma Nathan 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Walter Maas vertrok in 1933 naar Den Haag vanuit Berlijn vanwege de situatie in 
Duitsland. Hij was van beroep weverij-ingenieur. Hij woonde bij zijn oom. Zijn ouders 
woonden in Voorburg. 
September 1940 verhuisde Walter via een tussenstop in Nunspeet naar Bilthoven. In 
de grote steden in Nederland werd het ook al onrustig. Hij probeerde dit al wat te 
ontlopen.  
Verplaatsen was iets was in WO II zijn leven beheerste. Zeker toen in oktober 1941 de 
Jodenvervolging nadrukkelijker beleid werd en in mei 1942 het dragen van de 
Jodenster een verplichting werd. In de zomer van 1942 beginnen in Nederland ook de 
deportaties van Joden.  
 
 
 

 
Walter verbleef vanaf dat moment op verschillende adressen in Den Haag en later dook hij onder in zijn eigen 
huis in Bilthoven. 
Toen in april 1943 werd gestart met het oppakken van Joden in de Provincie Utrecht mede op basis van de door 
de burgemeesters opgestelde adreslijst is hij naar Soesterberg gekomen en vond een onderduikadres bij de 
familie Pastunink. 
Onderduiken was moeilijk voor hem en zo maakte hij nog vele uitstapjes richting Bilthoven, maar ook naar 
Hoorn. 
Uiteindelijk kwam hij ook weer terug in Soesterberg. Hij deed mee aan activiteiten van de Knokploeg waarin 
Kees Pastunink actief was. Vanwege de vele razzia’s is hij ook nog in Lage Vuursche ondergedoken. Bij zijn 
activiteiten is hij bij Hotel Trier wel eens op een Duitse controle gestuit, maar hij kon op basis van de papieren 
die hij toonde gewoon verder. 
Uiteindelijk heeft hij zo’n 2 jaar, 9 maanden en 6 dagen ondergedoken gezeten tijdens WO II, waarvan een 
aanzienlijk deel in Soesterberg. 
Na WO II is hij weer in Bilthoven gaan wonen in zijn huis genaamd “Huize Gaudeamus”. Deze woning is 2 jaar 
lang door Duitse officieren bewoond geweest. 
Zijn ouders zijn in 1943 in Sobibor vermoord. Zijn broer Ernst heeft eveneens WO II overleefd. 
 
Bronnen: 

- Boek “Amandelmelk”, de twee oorlogsbrieven van Walter en Ernst Maas 
- https://gaudeamus.nl/jubileum/walter-maas-1909-1992-aanjager-van-de-hedendaagse-muziek-in-

nederland/  
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