
 
 
 
Gerard Sanders ondergedoken bij Hendrik Roelof Lasthuijzen en Cornelia 
Veenendaal op de Nassaulaan 27 van augustus 1942 tot mei 1945 
 
Gerard Theo Bernard Sanders werd in 1941 in Zwolle geboren als zoon van Samson 
Frederik Gustaaf Sanders en Aaltje Hekscher. Samson was handelsagent in meubelen en 
daardoor kende hij Hendrik Lasthuijzen. Hendrik bood aan om zo nodig baby Gerard in 
huis op te nemen. In augustus 1942, waarschijnlijk nadat het gezin Sanders een oproep 
had gekregen, werd Gerard ondergebracht bij het echtpaar Lasthuijzen in Soestdijk. 
Samson en Aaltje doken elders onder.  
Hendrik en Aaltje (getrouwd in 1933) hadden zelf geen kinderen en behandelden Gerard 
liefdevol als hun eigen zoon. 
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Melk voor de baby kregen ze van een bevriende boer in de buurt. Tegen anderen 
vertelden ze dat Gerard een wees was als gevolg van het bombardement van Rotterdam. 
Omdat er altijd gevaar dreigde, maakten ze onder de keukenvloer een plaats waar 
Gerard, toen hij ouder was, zich kon verstoppen als er een razzia dreigde. Het echtpaar 
Lasthuijzen wist waar de ouders van Gerard verbleven en ze bezochten hen af en toe om 
te vertellen hoe het met Gerard ging. Een keer namen ze zelfs Gerard mee. Gerard bleef 
tot het einde van de oorlog bij Hendrik en Cornelia en wist niet beter dan dat zij zijn 
ouders waren.  
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Na de oorlog moesten Hendrik en Cornelia ‘hun kind’ Gerard afstaan aan zijn ouders, die 
de oorlog ook hadden overleefd. Dit was een traumatische gebeurtenis voor alle 
betrokkenen. 
 
Het gezin ging weer in Zwolle wonen en Cornelia bleef een tijd bij het gezin tot Gerard 
een beetje gewend was aan zijn biologische ouders. Daarna bleven ze contact houden. 
Op 20 oktober 2010 werden Hendrik en Cornelia Lasthuijzen door YadVashem erkend 
als ‘Righteous Among the Nations’. 
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