
 
 
Onderduikadres   Schrikslaan 56,  
bij de familie Ammerlaan 
Onderduikers: Marcus de Groot en Judith Lessing 
 
 
 

 
 

   
Het gezin Ammerlaan kort na de oorlog. 
(foto overgenomen uit ‘Oorlogswees’.) 
 
 
Marcus (Marco) de Groot (23-10-1939—15-11-2018) verbleef de eerste drie maanden van 
zijn onderduik in Tilburg. Zijn ouders zijn daar opgepakt. 
In de zomer van 1943 kwam hij in Amsterdam, Jekerstraat 9 hs bij Isaac Lessing (3-5-1877) en 
zijn tweede vrouw Agatha Jautze terecht. Isaac was zogenaamd gemengd gehuwd en 
waarschijnlijk voorlopig vrijgesteld.1  
 

 
 
  

 
1 Veel informatie via Lessing familie Papers USHMM. Uittreksels burgerlijke stand ten bewijze dat Agatha 

Nederland Hervormd was en Lessing dus gemengd gehuwd. 
 



Volgens het later opgestelde dossier van de Joodse voogdijvereniging voelden zij zich echter, 
gezien hun leeftijd niet in staat om voor Marcus (Marco) te zorgen. Mogelijk speelde ook 
mee dat Isaac zich zelf, ondanks zijn huwelijk, niet veilig voelde. Hij dook later mogelijk ook 
onder. Isaac was kleermaker en kwam zo in contact met Piet Ammerlaan uit Soest, die in 
textiel handelde. Volgens Anneke, een dochter van Piet, werd Marco door Agaath aan Piet 
Ammerlaan overhandigd. Marco woonde ongeveer 8 maanden in het gezin van Piet en 
Sophie Ammerlaan en hun 7 kinderen. Anneke, die zes jaar ouder was dan Marco, zorgde 
een beetje voor hem, maar hij had het als buitenstaander heel moeilijk in dit grote gezin. 
Tante Agaath kwam soms naar Soest om te kijken hoe het met hem ging. Toen de situatie op 
de Schrikslaan te onveilig werd omdat er een NSB’er naast het gezin woonde en er door de 
bezetter een aantal huizen werden gevorderd, moest Marco weer vertrekken. Hij kwam 
opnieuw terecht bij Ies en Agaath Lessing. 
Vandaar ging hij naar Freek (1898) en Jo Assink in de Rustenburgerstraat in Amsterdam, die 
hij pa en ma ging noemen. Hij werd daar het neefje Marco Assink en viel door zijn blonde 
haar niet op als Joods. 
De ouders van Marco bleken in 1943 in Sobibor te zijn vermoord. 

   
Marco tijdens de oorlog  
(foto overgenomen uit ‘Oorlogswees’.) 
 

 
 
  



Judith (Jetje) Lessing (12-03-1921—14-03-2012) 
Zij heeft ook enige tijd bij het gezin Ammerlaan ondergedoken gezeten. Haar vader Maurits 
was de broer van Isaac Lessing. Zij was volgens Anneke Ammerlaan een soort kindermeisje. 
Ze ging mee naar de kerk, evenals Marco. 
Het hele gezin (vader Maurits, moeder Alida, Judith en broer Abraham) heeft ondergedoken 
gezeten in Driebergen op de Jagersdreef 22. 
 
Anneke Ammerlaan heeft ruim na de oorlog nog een goed contact gekregen met zowel 
Marco als Jetje. 
 

     Judith Lessing. Foto via Anneke Ammerlaan 
 

  
Op deze foto staan zowel Judith Lessing als tante Agaath. Foto via Anneke Ammerlaan. 
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