
 
Onderduik Louis Koopman (A’dam 15 september 
1929) en Izak Koopman (Haarlem 24 juni 1931) bij 
Marretje Sneltjes (57jaar), weduwe van Albert ten 
Klooster, Van Lenneplaan 41. 
 
 
 
 

 
Louis Koopman en zijn broertje Izak waren ondergedoken op de van Lenneplaan 41 bij 
Marretje Sneltjes, weduwe van Albert. ten Klooster. Albert overleed in 1935 in Den 
Helder. Daarna moet Marretje naar Soest zijn verhuisd. 
Hoe ze daar terecht zijn gekomen is vooralsnog onbekend. Zij waren kinderen van 
Samson Koopman (A’dam 17 juli 1898 - Auschwitz 31 maart 1944) en Alida Koopman-
Hijman (A’dam 11 november 1898- Auschwitz  3 september 1943). Het gezin woonde in 
Amsterdam op de Biesboschstraat 56h. 
 
Iemand die bekend was met de situatie in het huis op de Van Lenneplaan (zijn naam is 
bekend) stelde de onderkringleider van de NSB in Soest, van Veen, hiervan op de hoogte. 
In overleg met de burgemeester van Soest, Des Tombe, met wie hij een maandelijks 
overleg had, gaf hij dit door aan de politie van Soest en niet aan de SD, in de 
veronderstelling dat de politie de jongens zou waarschuwen. 
Dat mislukte omdat, toen de politie op 22 september 1942 aanbelde bij Van Lenneplaan 
41, een van de jongens opendeed en NSBer Lommen, die blijkbaar op de hoogte was, op 
de uitkijk stond. De agenten konden toen, volgens henzelf, niet anders dan tot arrestatie 
overgaan. 
Marretje Sneltjes werd, volgens haar eigen verklaring, niet gearresteerd omdat de SD 
niet betrokken was bij deze arrestatie. 
 
Dagrapporten gemeentepolitie1 22 september 1942 
In opdracht van Voerman in arrest gesteld: 

 
De naam van Izak was verkeerd gespeld en de geboortedata waren verwisseld. 
 

 
1 Archief Eemland inv. Nr 1912,  90 



De jongens werden de volgende dag overgebracht naar het Burgerweeshuis (of het 
Burgerziekenhuis) te Amsterdam, vanwaar ze werden overgebracht naar het 
Nederlands-Israëlitisch Jongensweeshuis 'Megadlé Jethomim'. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep het aantal weeskinderen in het weeshuis op tot 
100. Onder hen waren veel Duitse vluchtelingen. Op 10 of 11 februari 1943 werd 
Jongensweeshuis 'Megadlé Jethomim' ontruimd tijdens een razzia. Op 2 maart 1943 
werden bijna honderd kinderen en drie verplegers door de bezetter op transport gezet 
naar het Poolse vernietigingskamp Sóbibor.2 
Zij werden op 5 maart vermoord. 
 
 

 
 
Van Veen werd vrijgesproken van het verraden van de jongens omdat hij had gehandeld 
in overleg met de burgemeester. 
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