
Bijdrage over Haar, Geertruide van der (1899) 

in het boek “Rechtvaardigen onder de volken;  

Nederlanders met een Yad Vashem onderscheiding voor hulp aan joden”. 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Karpowitz uit Den Haag werd in eerste instantie ondergebracht bij het gezin van Delinus Visser*. Het werd 

echter te gevaarlijk om daar te blijven en ze moest een ander adres vinden. Geertruide (Trui) van der Haar werkte bij 

de Vissers in het huishouden en had een dochter van ongeveer dezelfde leeftijd; zij stemde erin toe dat Ellen bij haar 

zou onderduiken, hoewel ze wist dat haar man het er niet mee eens zou zijn. Ellen verbleef meer dat een jaar bij de 

familie Van der Haar op hun boerderij in Soest.  

Ellen voelde zich erg veilig bij Trui en haar dochter Corrie. Trui verzorgde Ellen toen ze ziek werd, nam een wekelijkse 

leraar voor haar aan en deelde de beperkte voedselvoorraden met haar gast. Trui nam het ook op zich de 

aanwezigheid van Ellen te verdedigen tegenover de leden van de familie die haar niet op de boerderij wilden. 

Tegen het eind van de oorlog werd de familie Van der Haar gedwongen Duitsers op de boerderij onder te brengen. 

Naast de tegenwerking die zij van sommige familieleden ondervond in de zorg voor Ellen, zorgde deze indringing 

ervoor dat Trui Ellen wel moet helpen een ander adres te vinden. Het deed Trui verdriet om Ellen uit haar huis weg 

te sturen, maar gelukkig was de moeder van Trui, die ook in Utrecht woonde, bereid Ellen in huis te nemen. Ellen 

bleef bij haar tot de bevrijding.  

Na de oorlog onderhielden Ellen en Trui een hartelijke vriendschap.  

 

Op 22 januari 1992 werd Geertruide van der Haar door Yad Vashem erkend als Rechtvaardige onder de Volkeren. 


