
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kerstmis 2024 - vrede op aarde ? 
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“Karstmis Bij Ons Groot-

moe Thuus!” 

Kerstmis nadert en opeens moest ik aan Stafke 
denken. Stafke Fabri, een Antwerpse zanger, 
die al jaren terug een klaaglied over Kerstmis 
zong. Het is af te luisteren op YouTube *) 
“Karstmis Bij Ons Grootmoe Thuus’ Hij be-
zingt de Kerst door de jaren heen. “Vroeger 3 
maal naar de kerk op ene dag en in deze tijd is 
het veel drinken en eten en het 
kerstkind wordt vergeten”.    
Wel beste Stafke, niet bij onze 
KBO hoor! Want bij onze jaar-
lijkse Kerstviering op donderdag 12 december 
a.s. om 14.00 uur in de Petrus en Pauluskerk 
wordt wel degelijk stil gestaan bij de geboorte 
van Jezus Christus. Maar natuurlijk ook bij al 
die onrust om ons heen, o.a. de oorlogen en de 
natuurrampen. Het is altijd een indrukwekken-
de bijeenkomst met veel traditionele kerstlie-
deren en een gezellige samenkomst na afloop 
met een hapje en een drankje. Moet toch kun-
nen Stafke? 
Als u in de gelegenheid bent kom deze Kerst-
bijeenkomst dan met ons meevieren. Wij als 
bestuur vinden het fijn u dan weer te ontmoe-
ten. 

 

*) https://www.youtube.com/watch?
v=b1njesj2CMk 

    Van de voorzitter 

    Yvonne Dijkhuis 
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(Vervolg 1 van de voorzitter) 

2024 
Uw bestuur kijkt terug op een jaar waarin de problemen die ontstaan 
waren in 2023, door het uiteenvallen van de Unie KBO/PCOB, groten-
deels zijn opgelost. De KBO Provincie Utrecht heeft zich aangesloten 
bij het Senioren Netwerk Nederland (Brabant, N-Holland, Gelderland, 
Overijssel en Limburg.) zodat ook landelijk uw belangen goed behar-
tigd worden, b.v. pensioenen, zorg en welzijn. Ook het nieuwe Maga-
zine Ons en het Mailmagazine ONS blijkt, gezien de positieve reacties,  
bij u zeer in de smaak te vallen. Daarnaast zijn er door KBO Provincie 
Utrecht een aantal themaochtenden georganiseerd waarin de aangeslo-
ten afdelingen zich gebogen hebben over de toekomst van de KBO. Wat 
is het belang van een senior anno 2024, zo rond de leeftijd 62-72, om 
lid te worden van een seniorenbond? De toekomstvisie die ongetwijfeld 
hieruit naar voren gaat komen zullen wij uiteraard met u delen. 

Terugkijkend op het afgelopen KBO Soest-Soesterberg-Baarn jaar is uw 
bestuur bepaald niet ontevreden. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat 
u tevreden bent. Naast de bestaande activiteiten (Lunchclub, Grijze Bor-
rel, Thé Dansant en de KBO Soos (bridgen en klaverjassen) was er ook 
veel belangstelling voor de door onze Reiscommissie georganiseerde 
dagtochten. De bussen zaten vol! 
Dus mocht u volgend jaar weer mee willen, meld u zich dan tijdig aan. 
De reizen worden ruim van tevoren aangekondigd in het Soester Ven-
ster. Het jaarlijkse Symposium dat ieder jaar door het COSBO (KBO en 
PCOB) in samenwerking met de SWOS wordt georganiseerd stond deze 
keer in het teken van “Gezond ouder worden”. Voor de lezing die pro-
fessor Eric Scherder hierover op 18 mei gehouden heeft in het Officiers-
casino in Soesterberg was veel belangstelling. En juist in de vakantiepe-
riode was er op 2 augustus een optreden van Trio Sfeer in De Klarinet. 
Al met al veel activiteiten die niet mogelijk zouden zijn als wij onze 
vrijwilligers niet hadden, die zich belangeloos voor onze KBO inzetten. 
Op dinsdag 19 november vond weer onze jaarlijkse vrijwilligersmiddag 
plaats. Het moment om onze grote dank uit te spreken. In het eerstko-
mend Soester Venster komen wij hierop uitgebreid op terug. 

En dan vooruitkijkend naar 2025 
Op zaterdag 11 januari van 14.00 tot 16.00 uur hopen wij u 
weer te ontmoeten op onze Nieuwjaarsreceptie, die wij in 
COSBO verband en in samenwerking met de Bewonerscom-

missie ‘De Vijverhof ‘organiseren in De Klarinet. > 
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(vervolg 2 van de voorzitter) 

Natuurlijk gaan onze bovenvermelde activiteiten weer gewoon plaatsvin-
den en zullen er ook nieuwe activiteiten ontwikkeld worden. Zo is onze 
Reiscommissie nu al druk bezig om voor 2025 een gevarieerd reispro-
gramma samen te stellen. 

Tenslotte wens ik u, mede namens het bestuur, een Zalig Kerstmis, 
fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een, in alle opzichten, 
voorspoedig 2025! << 

### 

Op zaterdag 11 januari 2025 wordt van 14.00 tot 16.00 uur weer de  
traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden in  
O.C.De Klarinet, Klarinet 39, Soest, Zaal open 13.30 uur.  

Deze receptie wordt aangeboden door het COSBO ( Centraal Overleg 
Samenwerkende Ouderenbonden) en de Bewonerscommissie ‘De Vijver-
hof”  

Evenals voorgaande jaren is deze gratis en toegankelijk voor iedereen. 
Het is dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wensen uit te wisselen.  

Onze leden 

Hartelijk welkom aan onze nieuwe leden: 

Mevr. J. Tenthof van Noorden 

Mevr. N. Volkers 

In respect herdenken we onze overleden leden: 

Mevr. M. Foppele 

J.Butzelaar 

Mevr. A.J.M. (Lies) Burgers 

mevr. Van As - Groothuizen 

Mevr. A.Janmaat 

 
NIEUWJAARSRECEPTIE  
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Eucharistieviering  

HH. Petrus en Pauluskerk,  
Kerkplein 2, 3764 AW Soest  

DONDERDAG  12 december   
aanvang viering 14.00 uur  

 

Het thema is  “Heb Vertrouwen” 

Celebrant is pastoor J. Skiba  
m.m.v. gelegenheidskoor o.l.v. Jan Schuring 

Na de viering is er koffie met stol en een aangeklede borrel.  

Vervoer een week van te voren aan te vragen bij   
mevrouw Joke v.d. Breemer, tel. 035-6020206 (´s avonds) 

 De liturgiecommissie KBO 
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   2025 

 

 

De komende weken gaan we weer over tot het incasseren van uw  
contributie via de door u afgegeven incassomachtiging. 
Goed nieuws: de contributie wordt dit jaar niet verhoogd  

              en bedraagt dus:  
€ 27 voor een enkel lid en € 43 voor twee leden op hetzelfde 
adres. 

Hebt u geen incassomachtiging afgegeven dan vragen we u vriendelijk 
om het bij uw situatie passend bedrag over te maken naar  
IBAN: NL 73 RABO 0379 900 559 
t.n.v. KBO Soest – Soesterberg – Baarn  

Met vermelding: contributie 2025. 
Wilt u dit vòòr 15 december doen? 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

                                            Anton den Ouden, ledenadministratie 
 

 

 

 

 

 

 

Op 17 januari 2025 wordt er weer gedanst in De Klarinet. 

Diskjockey Fred Valkenet zal u met zijn aanstekelijke klanken verleiden 

om de beentjes van de vloer te krijgen. 

U bent van harte welkom op 17 januari, dat geldt voor KBO-leden maar 

ook voor niet KBO-leden, (die mogen natuurlijk wel lid worden!) 

aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur. 

Vrij entree, consumpties voor eigen rekening 
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Vrijwillige Ouderenadviseur 

Ria Roelants is onze vrijwillige ouderenadviseur. 

Voor vragen of hulp, staat ze graag voor u klaar, 

neem gerust contact met haar op. 

Ria is op werkdagen bereikbaar  

van 10.00 uur - 17.00 uur  

035 887 85 63 e-mail: riaroelants@live.nl 
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DAGTOCHT naar Joppe 

14 NOVEMBER 2024. 

 

Met 50 reisgenoten 
hebben we weer 
een prachtige dag-
tocht naar de Ach-
terhoek gemaakt. 
Nadat iedereen 
was ingestapt re-
den we naar Res-
taurant De Worms-
hoef in Lunteren 
om te genieten van 
koffie met heerlijk 
gebak. Daarna re-
den we via binnen-
wegen vanuit Lun-
teren via Barne-
veld, Kootwijk, 
Hoenderloo over 
de prachtige Velu-
we richting de 
Achterhoek. De 
bomen lieten zich 
zo mooi zien in al 
die verschillende 
herfstkleuren. Het 
leken wel schilde-
rijen. Prachtig. 
Om 12.30 uur re-
den we Joppe binnen. Klein plaatsje van 350 inwoners. Je waant je daar 
in de vorige eeuw. Kerk, Schooltje, Prachtige woonhuizen, tolhuisje, oud 
stationnetje en een mooi restaurant waar men op ons wachtte. Hier heb-
ben we heerlijk geluncht en bijgepraat met iedereen. Om 13.30 uur 
kwam de gids uit Gorssel binnen en vergezelde ons in de bus. 

Hij heeft ons tijdens een rondrit door Gorssel en omgeving zeer veel ver-
teld over het verleden van Gorssel en liet ons veel moois zien. Jammer 
dat er een eind aan kwam maar wat was dat prachtig. > 
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(vervolg verslag dagtocht) 

 

Om 15.00 uur waren we terug bij Restaurant Joppe waar we verwacht 

werden voor een advocaatproeverij. Dat werd door de restauranteigenaar 

per soort duidelijk uitgelegd en smaakte heel erg lekker. We konden vier 

soorten advocaat proeven met of zonder slagroom.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De proeverij werd afgesloten met een heerlijk kopje koffie met soesje. 

Na deze superafsluiting in het restaurant Joppe vertrokken we weer rich-

ting Soest. De advocaat was zo goed gevallen dat men in de bus begon te 

zingen. 

Iedereen kan terugkijken op een prachtige en heel gezellige dagtocht. Op 

de website van de KBO Soest staan ook nog enkele foto’s van deze 

tocht. Zie www.kbosoest.nl  

We kijken nu al uit naar de volgende dagtocht op 11 december naar 

Waalwijk. 

Betsy Seure 

 

 

http://www.kbosoest.nl
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In Nederland zijn we steenrijk met het inmiddels tot in 

vele finesses doorontwikkeld aandachtsgebied van de 

palliatieve zorg.  

Palliatieve zorg is het geneeskundig aandachtsgebied dat zich bezighoudt 

met de zorg in de laatste levensfase, die niet meer gericht is op genezing, 

maar op maximaal comfort.    

Onlangs ontmoette ik tijdens een vakantieverblijf in het Turkse Antalya 

een oude kennis die vertelde dat haar bejaarde vader na een lang ziekbed 

was overleden. Hij leed al geruime tijd aan Alzheimer, en kon zich jaren-

lang behoorlijk handhaven dankzij de liefdevolle zorg van diens vrouw en 

deze dochter. Die reisde er overigens drie keer per week van Antalya naar 

Istanbul (een busreis van een dag!) voor op en neer om deze zorg te com-

bineren met haar eigen gezin en werk. De toestand was dusdanig ernstig 

dat vader om de haverklap met de ambulance naar het ziekenhuis 

'moest'.  Dan n.a.v. een val, dan met een longontsteking, en dan weer van-

wege een urineweginfectie. Vader werd dan met IV antibiotica en een 

infuusje 'opgelapt', al werd hij helaas geregeld flink delirant (in de war, 

red.).  

De familie vond het beter zo: Bij noodgevallen alles uit de kast, opname, 

desnoods naar de IC. Slangen, infusen, catheter, antibiotica, zelfs beade-

men en als het nodig geweest zou zijn dan ook reanimeren. Dokters spra-

ken die familie niet tegen, want die artsen wisten - of vulden in - wat hun 

wensen waren.  

Zo ging dat een tijdje door en vader lag zodoende meermaals per maand 

in het ziekenhuis. Uiteindelijk leidde het niet meer kunnen slikken ertoe 

dat hij een PEG-sonde  (voedingsslang in maag) kreeg. > 

          Palliatieve zorg 

          Culturele verschillen 

          Leo Weusten    
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Leo Weusten (vervolg) 

Helaas raakte die ontstoken, waarbij penicilline niet meer mocht baten. 

Er werd een andere ingang gemaakt, en vader kon weer even door. Uit-

eindelijk werd zelfs een tracheostoma (ademhalingscanule t.b.v. kunst-

matige beademing) ingebracht omdat vader in zijn diep demente toe-

stand zelfs niet meer wist hoe te moeten ademen.  

Ik was geraakt door de rotsvaste overtuiging van deze dochter, dat het 

Turkse 'onbeperkt doorbehandelen' juist was. En waarom ook niet? In 

Nederland vinden we de autonomie van de patiënt essentieel. Afzien 

van behandeling en overgaan op palliatieve zorg is bijna usance, dan 

wel bespreekbaar. Een mens 'mag' doodgaan op een bepaalde leeftijd en 

met een veronderstelde matige kwaliteit van leven.  

Is ons Nederlandse concept beter dan de formule die in het mediterraan-

se wordt gepraktiseerd? Niet de zelfbeschikking van de patiënt en het 

inlassen van behandelbeperkingen, maar in plaats daarvan het gericht 

zijn op de familie c.q. nabestaanden? Zij moeten er immers straks wel 

mee door, als pa er niet meer is. En zij krijgen sowieso een langere peri-

ode waarin zij afscheid kunnen nemen en daarmee een geleidelijker en 

milder rouwproces. Zij konden aan elkaar en tot zekere hoogte aan de 

vader laten zien wat ze voor hem overhadden...  << 

 

 

Ons is geen toekomst  

en geen keus gelaten: 

wij moeten voort, verward en hulpeloos, 

in een cultuur van films en radio’s 

en soms, wat over het verleden praten. 

 

Niemand ontkomt er aan…  

alleen het kind 

is nog hetzelfde als voor duizend jaren. 

Nieuw en verwonderd  

ligt het rond te staren 

alsof de wereld pas vandaag begint. 

O makker in ditzelfde grauw getij, 

nog altijd komt het kind  

tot jou en mij. 

Nog altijd  

kan de wereld nieuw beginnen 

 

in ieder kind  

kan het opnieuw beginnen. 

Zolang God  

kinderen in ons midden zendt, 

heeft Hij zich nog niet van ons afge-

wend. 

Het Kind 

Muus Jacobse in: De Doortocht (1936) 



14 

‘t is weer voorbij…. 

 

Het kind 
© Gert Ryokan Bremer 
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Binnengekomen Haiku 

 

In een stille nacht 

Is Hij gekomen voor ons 

Licht voor de wereld  

         Aard, v.d.Klaauw 

Ster aan de hemel 

wees daar het licht en teken 

het Kind blijft leven  

        Greta Casier 

Vallende vlokken, 

licht licht op in witter wit, 

Gods wereldwonder.  

        Jan Mulder 
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   Sudoku         

Ingezonden door: ………………………. (naam) 

                                ……………………… (adres) 

                                ……………………… (plaats) 

                                …….                            (postcode) 

Wilt u met het oplossen van deze supersudoku  
een mooie prijs verdienen? 

Dan moet u deze uiterlijk 15 januari volledig ingevuld inleveren bij de 
redactie op het adres: Veenbesstraat, 18, 3765 BA Soest. 

Eventueel kunt u de volledig ingevulde superdoku ook digitaal inzenden 

aan Ria Lamé: lame@xs4all.nl    

prijspuzzel prijspuzzel 

mailto:lame@xs4all.nl
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Rebus 

Oplossing op 

blz. 27 
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Kerst in Somalië 

Verveeld schopte Salim tegen een steentje dat toe-
vallig voor zijn voeten lag. Hoe lang zwierf hij nu 
al door deze stad? In een land waar hij niet thuis-
hoorde en waarvan hij de taal niet sprak? Drie 
maanden? Hij wist het niet. Iedere dag was uitzichtloos hetzelfde. Hij zat 
op de rand van het muurtje en veegde het zweet van zijn voorhoofd. Vre-
selijk, die hitte. In Nederland was het ook wel eens zo warm geweest, 
maar na een paar dagen was dat meestal wel voorbij. Hier in Afrika leek 
het nooit op te houden. En die stank, ook daar raakte hij maar niet aan 
gewend. Alsof hij de hele tijd met zijn hoofd boven een afvalbak met rot-
tende spullen hing.  Ook dat was anders dan in Nederland, zoals bijna al-
les anders was… hij schrok hij op van het getoeter van een kleine vracht-
wagen. Een kip stoof er luid kakelend vlak voorlangs en belandde bijna 
bij Salim op schoot. 

Zijn ogen begonnen te prikken en vulden zich langzaam met tranen. Hij 
miste Nederland, zijn huis en zijn eigen bed. Zelfs zijn tante Farhiya, hoe-
wel ze lang niet altijd aardig was. Zeker het laatste jaar had ze erg lelijk 
tegen hem gedaan. Het meest miste hij zijn vrienden. Zouden Bas, Mark 
en Anouar nog wel eens aan hém denken? 

Maanden geleden, op een warme zomerdag stond ineens een vreemde 
man aan de deur. Hij beweerde dat hij zijn oom uit Somalië was en dat 
zijn moeder nog leefde. Hij was gekomen om Salim mee te nemen naar 
zijn geboorteland. Daar zou hij bij zijn moeder op bezoek gaan en dan 
zouden ze samen naar Nederland teruggaan, had hij beloofd. Maar zover 
was hij nooit gekomen. In de drukte van de stad Mogadishu was hij zijn 
‘oom’ kwijtgeraakt. Salim had dagenlang gezocht. Uiteindelijk had hij het 
opgegeven. Vanaf dat moment was hij door de stad gaan zwerven en leef-
de van dag tot dag van wat de straat hem bood. En dat was niet veel. 

‘Zullen we nog even over de markt lopen?’ Hoorde hij iemand Neder-
lands spreken? Vlak voor hem liepen een man en een vrouw. Ze waren 
blank. ‘Meneer? Mevrouw?’ Salim liet zich snel van het muurtje zakken. 
‘Komt u uit Nederland?’ ‘Ja,’ antwoordde de man aarzelend. ‘Jij ook?’ 
vroeg de vrouw. ‘Ben je hier alleen?’ De vrouw legde een hand op zijn 
schouder. Salim deed een stap achteruit. 
‘Je hoeft niet bang te zijn,’ zei ze. ‘Misschien kunnen wij je helpen. Zeg 
het maar.’ > 
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(vervolg 2 kerstverhaal) 
 
Hij keek de vrouw schuin aan. Ze keek vriendelijk terug. Waarom ook 
niet, besloot hij en hij vertelde zijn verhaal, ook al had hij dat zo vaak 
verteld. Op de ambassade. Maar daar werd hij iedere keer met een vage 
belofte weer weggestuurd.  
 
‘Wat zou je ervan vinden, wanneer je met ons mee naar ons hotel zou 
gaan?’ stelde de vrouw voor, ik heet Annemieke en dat is Fred, mijn man. 
En jij?’ ‘Salim,’ antwoordde hij zacht. 
‘Dan kun je je eens lekker wassen, Salim,’ zei Annemieke. ‘Daarna gaan 
we eten en vannacht slaap je weer eens in een gewoon bed. Lijkt je dat 
wat?’ Nu had hij niets meer te verliezen. Een bad, eten en een echt bed, 
het klonk te aantrekkelijk om nee te zeggen. Hij knikte en stond op. 

Salim genoot. Hij lag languit in bad en had het zojuist voor de tweede 
keer vol laten lopen met halfwarm water. Op de stoel had Annemieke 
schone kleren voor hem klaargelegd. De korte kakibroek kwam tot ver 
over zijn knieën en het shirt was zo ruim, dat hij er wel twee keer in zou 
passen. Maar alles was beter dan de smerige kleren die hij maandenlang 
had gedragen. Hij propte het shirt in zijn broek en trok de riem strak aan. 
Deze mensen waren echt vriendelijk. Salim vroeg zich af waarom. 

De ober zette een groot bord met dampende rijst, kippenpootjes, groenten 
en een gelige saus voor hem neer. Hij viel onmiddellijk op het eten aan. 
Hij had al drie happen naar binnen gepropt, toen Annemieke zei: ‘Wij 
willen graag bidden voor het eten.’ ‘Het spijt me,’ zei Salim met volle 
mond.  
De volgende ochtend vroeg stapte Salim met een somber voorgevoel ach-
ter Fred aan de Nederlandse ambassade binnen. Fred had hem gisteravond 
overgehaald om het toch nog een keer te proberen. Misschien zouden ze 
een volwassene wel geloven… 

Hij keek verbaasd rond. In de grote ontvangsthal stond een enorme kerst-
boom vol met glimmende ballen en kleine fonkelende lampjes. Aan de 
muren hing kerstversiering en uit een hoek van de hal klonk bekende 
kerstmuziek. ‘Is het al december?’ vroeg hij ongelovig. Dan was hij al 
vijf maanden in Somalië!  
Hij vertelde zijn verhaal aan meneer Venderbos, die zat aan een groot bu-
reau, en keek Salim met koude ogen aan. Fred luisterde mee. 
‘Ik ben bang dat we niet veel voor je kunnen doen,’ zei Venderbos lang-
zaam. ‘Waarom hebt u die jongen dan alles opnieuw laten vertellen?’ 
Fred sloeg met zijn vlakke hand op tafel en keek echt kwaad. > 
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(vervolg 3 Kerstverhaal) 
 
Het komt nogal eens voor dat verhalen worden verzonnen,’ antwoordde 
Venderbos rustig. ‘Door een verhaal meerdere keren te laten vertellen, 
komen we daar wel achter.’ Hij bladerde door de map die voor hem lag. 
‘Na het laatste bezoek van Salim, op 3 november, hebben we gebeld met 
het adres in Nederland waar hij zou hebben gewoond.’ 

Salim keek hoopvol op. Dan wisten ze dus dat hij de waarheid had gesp-
roken! Meneer Venderbos keek hem recht aan. ‘De vrouw die daar 
woont, zegt dat ze jou niet kent.’ 
Salim kon zijn oren niet geloven. ‘Heette ze Farhiya?’ ‘Jazeker,’ ant-
woordde meneer Venderbos. Zijn ogen waren nog steeds koud. 
‘Maar dat kan helemaal niet!’ schreeuwde Salim. ‘Ze ís mijn tante. Ik heb 
er bijna mijn hele leven gewoond!’ Tranen in zijn ogen, hij klemde zijn 
kaken op elkaar. Fred sloeg zijn arm om hem heen. 

‘Hoe heet de school waar je naartoe ging?’ vroeg Fred. ‘Noem eens een 
paar van je vrienden.’ Binnen tien minuten hadden ze de school op inter-
net gevonden. Salim ging op het puntje van zijn stoel zitten toen meneer 
Venderbos het nummer intoetste. ‘Spreek ik met de heer Dijkman?’ 
Salim kon niet horen wat er aan de andere kant werd gezegd, maar me-
neer Venderbos knikte langzaam. Fred stak zijn duim naar hem op en 
lachte breed. 
‘Je mag even met meneer Dijkman praten.’ Salim kreeg de telefoon in 
zijn handen gedrukt. Hij moest twee keer slikken voor hij iets kon zeg-
gen. ‘Hallo, meester,’ zei hij met trillende stem. 
‘Ben jij dat, Salim?’ hoorde hij de vertrouwde stem van zijn meester. Het 
was net of hij in de kamer naast hem stond. Kippenvel op zijn rug en ar-
men! ‘Ja, meester. Ja, ik ben het!’ Hij kon wel juichen! Opnieuw spron-
gen er tranen in zijn ogen. Nu van blijdschap. 
‘Jongen, wat ben ik blij je te horen! We waren zo ongerust toen je na de 
vakantie niet meer op school kwam. We zijn bij je thuis geweest. We heb-
ben zelfs de politie ingeschakeld, maar er was geen spoor van je te beken-
nen. Hoe gaat het met je? Waar ben je?’ 
‘In Somalië, meester. Ik ben hier met een oom gekomen, maar die ben ik 
kwijtgeraakt, en nu…’ Een flinke brok in zijn keel maakte dat hij niet ver-
der kon praten.  
‘Wat vreselijk. Maar gelukkig ben je nu terecht.’ De stem van meneer 
Dijkman klonk wat zachter nu, Salim drukte de telefoon stevig tegen zijn 
oor om geen woord te missen. Wat was het heerlijk om met zijn meester 
te praten. In gedachten zag hij het schoolplein voor zich, de hoge bomen 
eromheen en het grote bakstenen schoolgebouw. Was hij maar daar… > 
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(vervolg 4 Kerstverhaal) 

Salim mocht een kwartier met zijn meester praten. Over zijn vrienden die 
hem ontzettend misten, over school, eigenlijk over van alles. Daarna be-
sprak meneer Venderbos nog een paar dingen met de meester. 
‘Een teken van hoop,’ zei meneer Venderbos nadat hij de telefoon had 
neergelegd. 
Salims hart maakte een sprongetje. 
‘Maar we zijn er nog lang niet. We hebben meer nodig dan de verklaring 
van je meester.’ 
Salims hart kromp weer ineen. Hij begreep wat de ambassademeneer be-
doelde. Waarom had tante Farhiya gezegd dat ze hem niet kende? Ze was 
toch zijn tante? 

Het was kerstavond. Salim zat met Fred en Annemieke op een bank in de 
hotelkamer. Fred was de hele week druk geweest. Samen met mensen van 
de ambassade was hij erachter gekomen dat Farhiya niet echt Salims tante 
was. Waarom ze hem als baby naar Nederland hadden gehaald? Het had 
iets te maken met het geld dat ze van de overheid kregen omdat ze voor 
hem zorgden. Ze gaven bijna niets uit aan zorg voor hem en dus verdien-
de ze aan hem. Maar na de zomervakantie zou hij naar de middelbare 
school gaan en werd hij te duur. Daarom had die zogenaamde oom hem 
naar Somalië gebracht. ‘Pure kinderhandel,’ vond Fred. ‘De kans is groot 
dat die schoft op de terugweg naar Nederland weer een klein kind heeft 
meegenomen.’ 

Salim was ontzettend boos en verdrietig tegelijk en deed zijn ogen dicht 
om na te denken. Waarom hadden ze hem misbruikt? Leefden zijn echte 
ouders nog? En waar moest hij dan wonen? De vragen stapelden zich op. 
Wat nu? 

Op tafel stonden een paar kaarsen te branden, ze verspreidden een zacht 
licht. Annemieke had zojuist uit de Bijbel over de geboorte van Jezus ge-
lezen en ze vertelde dat christenen dan vieren dat Jezus voor iedereen op 
aarde is gekomen.’ 

Allerlei gedachten schoten door zijn hoofd. Toch voelde hij zich vreemd 
rustig. Hij wist opeens heel zeker dat alles goed zou komen. Hij had men-
sen gevonden die hem zouden helpen om terug naar Nederland te gaan, 
mensen die echt om hem gaven. Hij opende zijn ogen en lachte. 

Naar : Rob Visser, Langverwacht - bewerking Bart Verreijt 

https://www.boekenwereld.com/janne-ijmker-langverwacht
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 Soest in Beeld 

         René van Hal 

In deze rubriek belichten we telkens een pand of persoon uit Soest met 
een bijzondere historie. Deze keer: 

JOHAN HERMAN ISINGS 

Wie kent niet de mooie geschiedenis-
schoolplaten die vroeger in bijna elke lage-
re school hingen. Deze schoolplaten, (in 
totaal meer dan 40 uitgegeven) waren gete-
kend/geschilderd door Johan Herman 
Isings. Deze illustrator en tekenaar heeft 
vele honderden tekeningen en schilderijen 
gemaakt vanuit zijn atelier aan de Soester 
Kolonieweg. Daarnaast zorgde hij voor ve-
le honderden illustraties in diverse boeken 
die zijn uitgebracht. 

In het Museum Soest is een aparte ruimte 
ingericht waar veel van zijn werken te zien 
zijn, ook de tientallen boeken met zijn illu-
straties. 

In 1983 is er in Soest een straat naar hem 
vernoemd, nl. het J.H. Isingserf achter het 
Winkelcentrum Overhees. 

Wie was Johan Herman Isings 
De heer Isings is op 31 juli 1884 in Amsterdam geboren als zoon van 
bakker Johan Herman Isings en Alida Timmerman. Op 18 februari 1909 
is hij getrouwd met Clasina Elisabeth Maria van den Dungen en verhuis-
de het echtpaar naar Soest waar ze een rustiger en gezonder plekje vonden 
dan in de stad. Isings liet een huis (In d’Opgang bouwen aan de Kolonie-
weg (in die tijd nog Holleweg). Samen kregen ze 3 kinderen, die allen 
jong zijn gestorven. 
Toen in 1916 ook zijn echtgenote overleed aan TBC maakte hij een moei-
lijke tijd door en ging enige tijd bij een vriend in Zeist wonen. > 
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(vervolg Soest in Beeld) 
 
Nadat hij in 1918 trouwde met Elisabeth Helena Petronella Niesten 
kwam hij weer terug naar Soest en betrok zijn oorspronkelijke woning. 
Zijn vrouw was directrice van het tegenover zijn woning staande Kolo-
niehuis Trein 8.28. 

Zij kregen samen 3 kinderen, 2 dochters en een zoon.  
De heer Isings over-
leed op 19 augustus 
1977 op 93-jarige leef-
tijd. Zijn 2 dochters 
zijn tot hun overlijden 
in resp. 2000 en 2018 
in het ouderlijk huis 
blijven wonen.  
Isings wordt be-
schouwd belangrijkste 
historieschilders in 
Nederland.  

Een van zijn werken, 
een Bijbelplaat voor-
stellende de ontmoe-
ting van de herders 
met Maria en Jozef  
(Lukas 2; 8-20) is hier 
afgebeeld. Deze Bij-
belplaat is ook opge-
nomen in het in 1977 
uitgegeven boek 
“Zestig Bijbelplaten”. 

De 60 Bijbelplaten 
heeft hij gemaakt in de 
periode tijdens en net 
na de Tweede Wereldoorlog. 

 

Bronnen:  

Archief HVS en boek “Zestig Bijbelplaten” door Isings (1977) << 
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Inbreng namens het COSBO bij het   

inspraakdebat over ‘rafelranden’  

in Soester gemeenteraad  

24 oktober 2024  

door Bert Krijger 

 

KIJK NAAR MORGEN 

Geachte leden van het door Soesters gekozen lokaal bestuur. 

Het COSBO (Centraal Overleg Soester Bonden van Ouderen) heeft meer-
dere jaren geen gebruik gemaakt van ‘inspraakrecht’.  
In die jaren hebben de ouderenbonden wel een inventarisatie gemaakt van 
de woonwensen van Soester senioren, want die denken echt niet alleen 
aan zichzelf, maar willen zo lang mogelijk deel blijven uitmaken van een 
sociale samenleving. In een passende woning en……als zij kinderen heb-
ben, die ook lekker dichtbij.  
Die inventarisatie leidde tot de wens dat er van de ruim 3000 woningen 
die erbij moeten komen zeker 1000 ervan passend moeten zijn voor oude-
ren, dus levensloopbestendig, die minder ruimte nodig hebben en zodat ze 
vlak bij de jongeren kunnen blijven wonen. Dan heeft dat ook als voor-
deel dat die ouderen langer zelfstandig blijven.  
Er werd wel veel gepraat door de Soester politiek…ja ja… maar weinig 
vooruitgang. De laatste jaren werd het positiever. Het project Molenstraat 
wordt gewaardeerd. Ook langs de Dalweg zijn projecten in voorbereiding.   
 
En dan…de overheid adviseert aan ouderen:  ……kijk naar morgen. En 
in Soest heel positief…onze overheid kijkt ook naar morgen…naar 2030 
en verder.  
Wij vinden dat dan allereerst naar de eigen inwoners moet worden geke-
ken en dan pas naar de importmensen. En dat met blijvende aandacht 
voor de waarde van het dorpskarakter van Soest. Vroeger zei men…op de 
Eng kun je dom kijken. Ja ja, je kon de Utrechtse dom zien. Nu niet meer. 
Maar, kijk dan naar de grond, de Eng, houden zo. Meer grond in Soest 
moet je niet met hoogbouw ‘verrijken’. > 
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(vervolg inspraak rafelranden) 

De suggesties die nu door het college zijn gedaan, passen bij het Soester 
karakter. Kunnen bewoners van blijven genieten, als je de wilgen laat 
staan. Kun je ook de vitaliteit van Soest behouden door winkelvoorzienin-
gen goed te blijven bereiken. Maar ook de wijk daar vitaal houden want 
de wijkbewoners kunnen samenleven. Dat levert ook een draagvlak voor 
de nog globale plannen.  
De zichtlijnen naar de polder behouden.  
De Stadhouderslaan behoudt het karakter. Desnoods wat extra wilgen 
plaatsen, meer Wilgenblik.  
Maar doe dat wel in goed overleg met woningcorporaties, want het gaat 
niet om bouwen voor mooie prijzen en mensen van buiten. Zorg voor een 
passend aanbod tegen acceptabele huur-en koopprijzen.  
 
De Soester samenleving vitaal houden. Het COSBO overlegt met meerde-
re organisaties in Soest over de vormgeving van passende woningen.  
Hoogbouw kan, maar niet overal. Wel moet de woningbouw bijdragen 
aan de sociale samenhang.  
Het College heeft de moed om plannen voor te bereiden …die in 
2026……steun kunnen krijgen van veel Soesters. Waaronder duizenden 
stemgerechtigde senioren. Plannen die dus een groot draagvlak moeten 
krijgen. Dank voor uw aandacht. 

Inspraak gemeenteraad Soest (beeld: Soester Courant) 
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Nuttige Nummers en adressen  
 

Huisartsenpost Soest (Eemland)  085 - 773 11 00 
Huisartsenpost Zeist (Soesterberg)  088 - 130 96 10 
Stichting Welzijn Ouderen (SWOS)  035 - 602 36 81 
   werkdagen 8.30 u. - 13.30 u.   
Hulpdienst Soesterberg  035 - 609 00 14 
   werkdagen 8.30 u. -13.30 u.    
   e-mail: hulpdienstsoesterberg@gmail.com   
Maaltijdvoorziening  035 - 588 53 88 
   e-mail: maaltijden@swos.nl (www.swos.nl)   
Meanderziekenhuis Amersfoort  033 - 850 50 50 
Diaconessenhuis Zeist   088 - 250 50 00 
Rode Kruis Vrijwilligerscentrale  035 - 603 11 19 
Seniorenbus Baarn  035 - 542 11 29 
   werkdagen 9.00 u. - 16.00 u.   
Seniorenbus Soest  - Soesterberg 
   werkdagen 9.00 u. - 17.00 u. 

 035 - 601 91 90 

Steunpunt Mantelzorg  035 - 609 31 55 
Personenalarmering   
   SWOS - www.seniorenalarm.eu  035 - 602 36 81 
   Veilig op Stap - www.veiligopstap.nl  088 - 556 33 55 
   Stichting ATA - www.silverein.nl  088 - 356 00 00 
   FocusCura - www.focuscura.com  030 - 692 70 50 
Zorgloket WMO loket Soest  035 - 609 31 55 
   WMO meldpunt -dinsdag en vrijdag 10.00 - 12.00 u.  035 - 602 36 81 
Keuringsartsen voor rijbewijs   
   H.G.Sandelowsky - keuring op woensdag na afspraak  06 - 242 035 35 
   bereikbaar op werkdagen van 10.00 - 11.00 u.   
   kosten € 40  contant en gepast te betalen na de afspraak   
   Eemnes: Hasselaarlaan 58a   
   Soest: De Rank, Soesterbergsestraat 18   
   mevr. E.A.M.Droog kosten € 50  085 - 065 00 05 
   Eerste maandag van de maand  06 - 275 49 696 
   Zaal Crescendo,  Plataanlaan 3, 3741, WE Baarn   
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Nuttige adressen KBO 
 

 

 

 

Bankrekening Algemeen en contributie:  

NL73 RABO 0379 900 599 t.n.v.  

KBO Soest - Soesterberg - Baarn  

Betaling reizen  

NL71 RABO 0359 9782 90 t.n.v.  

KBO Soest - Soesterberg - Baarn  

m.v.v– Reizen  

 

Bestuur KBO SSB  

Voorzitter: Yvonne Dijkhuis-Blessing  

(yvonnedijkhuis@hotmail.com -  

06 -19 62 54 25)  

Vice-voorzitter: Paul Sparnaaij 

(gon.paul@kpnmail.nl - 035-601 06 23)  

Secretaris: Anton den Ouden  

(kbossb@xs4all.nl - 06 37 31 60 69 )  

Penningmeester: Wim van Ruth  

(van.ruth@kpnmail.nl - 035-601 70 97) 

Bestuurslid:  

Bart Verreijt 

redactie@soestervenster.nl -  

06 - 459 115 03 

Ria Lamé (lame@xs4all.nl  

- 035-602 87 26  

Betsy Seure (ecm.seure@ziggo.nl -  

06 -29 23 48 78)  

 

KBO Werkgroepen  

Belastinghulp  

Henk Kok  

henkkok1950@gmail.com 06-51 89 38 85  

COSBO  

Yvonne Dijkhuis 06 -196 254 25  

Anton den Ouden 06 - 37 31 60 69  

Paul Sparnaaij 035 - 601 06 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenementen  

Ria Lamé - lame@xs4all.nl 035-602 87 26  

Lief en Leed  

Elly Heideman -  

elly.heideman@gmail.com 035 6015556 

Ria Roelants  

riaroelants@live.nl 035-887 85 63  

KBO-Soos  

Winnie Schuin, bridgen -  

winnie.schuin@hotmail.com  

06-44 43 87 67  

Yvonne Landman, klaverjassen  

Yvonlandman@gmail.com  

06-12 94 24 44  

Ledenadministratie  

Anton den Ouden  

(kbossb@xs4all.nl - 06 37 31 60 69)  

Liturgie  

Joke van den Breemer  

jokevdbreemer@hotmail.com  

035-602 02 06  

Ouderenadviseur  

Ria Roelants  

riaroelants@live.nl 035-887 85 63  

Reizen  

Betsy Seure  

ecm.seure@ziggo.nl - 06 -29234878  

Ria Lamé lame@xs4all.nl - 035-6028726  

Verspreiding SV  

Paul Sparnaaij - gon.paul@kpnmail.nl  

035-601 06 23  

Website: www.kbosoest.nl  

Webmaster: Paul Sparnaaij  

 

mailto:lame@xs4all.nl
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