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Moeite doen

Het opheffen van de landelijke samenwerking 
met de PCOB per 01-01-2024 had nogal wat 
consequenties. (Lees het verslag van onze na-
jaars-ledenvergadering van 28 november 2023 
op pagina .5 e.v.)  Eén ervan was dat er een 
nieuw Magazine moest komen in plaats van 
het KBO/PCOB Magazine. Dat is KBO 
Utrecht inmiddels gelukt met als resultaat dat 
u nu naast het Soester Venster het Magazine 
Ons ontvangt. Natuurlijk zijn wij zeer nieuws-
gierig naar uw reactie. Uw op- of aanmerkin-
gen zien wij graag tegemoet. Een kleine moei-
te voor u, en uw bestuur is er blij mee.  

Moeite doen 
  
Veel senioren zijn het niet meer gewend. Hun 
leven is ingericht als een kant en klare thuis-
bezorgmaaltijd. Maar dan komt er een kink in 
de kabel. De partner valt weg of er komen li-
chamelijke ongemakken. Hier is men dan niet 
op voorbereid. Het is niet verkeerd om jezelf 
de vraag te stellen “wat als?” En toch tijdig 
die voorbereidingen te treffen die jij noodza-
kelijk vindt. Bijvoorbeeld door tijdig te ver-
huizen naar een geschikte seniorenwoning of 
je woning zo aan te passen, dat mochten er 
lichamelijke ongemakken komen je er toch 
kunt blijven wonen. > 
 
 

    Van de voorzitter
    Yvonne Dijkhuis
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Jaren geleden kreeg ik rond Kerst ‘De engel 
van het alleen-zijn’ toegezonden. Zeker nu de 
komende feestdagen voor de deur staan en er 
toch bij sommigen een gevoel van eenzaam-
heid naar boven kan komen wil ik onderstaand 
verhaal met u delen. 

DDee  eennggeell  vvaann  hheett  aalllleeeenn--zziijjnn  
 
Veel mensen zijn tegenwoordig bang om al-
leen te zijn. Ze voelen zich niet prettig als ze 
alleen zijn. Ze hebben steeds andere mensen 
om zich heen nodig, alleen al om het gevoel te 
hebben dat ze leven. Maar het alleen-zijn kan 
ook een zegen zijn. Zonder alleen zijn is er 
geen echte relatie met God en een geen eerlij-
ke zelfkennis. Veel mensen verwarren alleen-
zijn met alleen gelaten worden met vereenza-
ming en isolement. Maar alleen-zijn hoort on-
losmakelijk bij elke geestelijke weg. Alle gro-
te godsdienststichters hebben deze woestijner-
varing van de terugtocht, weg van de anderen, 
opgedaan. Ook Jezus is de weg van het alleen 
zijn gegaan toen hij 40 dagen in de woestijn 
heeft gevast. Toen heeft hij zijn eigen waar-
heid onder ogen gezien en heeft hij God, zijn 
vader, op een nieuwe manier gevonden. 
  
Daarom wens ik je de engel van het alleen-zijn 
toe, dat hij je in een vruchtbare eenzaamheid 
brengt, in de eenzaamheid waarin je jezelf zo 
leert kennen zoals je werkelijk bent, >       
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Trots op leeftijd

We worden ouder dan ooit. We worden 
beter oud dan ooit. En toch voelen de 
meesten zich minder over een jaartje 
meer. Waarom eigenlijk? Dat vraagt 
Maria Honig zich af in het prachtige 
fotoboek “PR: OUD - Trots op leef-
tijd” .De samenstellers Micaela Bartels 
en Sevilay Maria van Dorst portretteren 
en interviewen bekende en onbekende 
Nederlanders. Het contact met de men-
sen heeft Sevilay het meest geraakt: 
“Het leerde mij dat het leven niet alleen 
gaat over de goede dingen. Alle fases 
brengen je iets. Wanneer je je blijft ont-
wikkelen en je gedachtes goed vorm 
blijft geven, komt er een moment dat je 
de noot van het leven gekraakt hebt. 
Dan ben je …. oud. Wat moet het heer-
lijk zijn om dat te voelen. Het fotoboek 
is een inspirerend cadeau om te geven, 
maar zeker ook om te krijgen. Meer in-
formatie: www.pr-oud.com > 
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( van de voorzitter)  
 
waarin je jezelf niet interessant kunt voordoen, maar met je naaktheid 
wordt geconfronteerd. Als je de moed opbrengt alleen te zijn kun je ook 
ontdekken hoe mooi het kan zijn om eens helemaal op jezelf te zijn, niets 
te hoeven laten zien, jezelf niet te hoeven bewijzen, je niet te hoeven 
waarmaken. Dan kun je misschien de ervaring opdoen dat je helemaal één 
bent met jezelf.  Dat zit immers in het woord alleen-zijn = al één zijn, en 
wel in drie opzichten. 
 
In de eerste plaats, helemaal één met jezelf zijn. Het verlangen naar een-
heid was al typerend voor de Grieken. Zij voelden zich verscheurd door 
uiteenlopende wensen en behoeften. Wij verstaan dit verlangen naar een-
heid tegenwoordig weer opnieuw. Want ook wij voelen ons, oog in oog 
met de verwarrende veelkleurigheid van het bestaan, heen en weer geslin-
gerd tussen de meest uiteenlopende aanbiedingen, tussen de meest gevari-
eerde strevingen van onszelf. Hoe vind ik bij alles wat ik in mijzelf ont-
dek, mijn eenheid, de acculade die alles met elkaar verbindt? 
 
De tweede betekenis van het alleen-zijn slaat op alle mensen. Dit bete-
kent: met alles en allen één zijn. Je in je diepste wezen met alle mensen 
solidair en één voelen. Hoe minder ik mijn eigen eenzaamheid uit de weg 
ga, des te meer voel ik me met de mensen om mij heen verbonden. Dat 
hebben de eerste monniken ervaren, die bewust de eenzaamheid introk-
ken. Zij hebben zich van de mensen teruggetrokken om op een dieper ni-
veau één met hen te worden. Evagrius Ponticus, waarschijnlijk de belang-
rijkste schrijver onder de monniken, formuleert het zo: ‘Een monnik is 
een mens die zich van alles heeft afgescheiden en zich toch met alles ver-
bonden voelt. Een monnik weet zich één met alle mensen, want hij vindt 
zichzelf voortdurend in ieder mens’ In mijn eenzaamheid ontdek ik mijn 
eigen fundament en daarin ben ik innig verbonden met alle mensen. Daar 
merk ik dat niets menselijks mij vreemd is, dat ik ten diepste met alle 
mensen samenhang. 
 
De derde betekenis van het alleen-zijn heeft met dat ‘al’ te maken. Van 
Friedrich Nietzsche is de uitspraak ‘Wie de laatste eenzaamheid kent, 
kent de laatste dingen,’ In het alleen-zijn merk ik, dat ik met alles, met het 
laatste, met de oergrond van al het zijn één word. En deze ervaring van 
alleen-zijn behoort wezenlijk bij de mens. > 
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( vervolg van de voorzitter)  
 
Niet voor niets zegt Dostojevski daarom: ‘Eenzaamheid is bij tijd en wijle 
voor een mens belangrijker dan eten en drinken.’ In de eenzaamheid merk 
ik wat mijn eigenlijke menszijn inhoudt, namelijk dat ik aan alles deel 
heb, aan het al van de schepping, in laatste instantie aan Hem die alles in 
allen is.  
Als de engel van het alleen-zijn je in deze fundamentele ervaring van je 
menszijn inwijdt, dan verdwijnt alle angst voor eenzaamheid en verlating 
in je. Want je merkt dat je daar waar je alleen bent, met alles één bent. 
Dan beleef je je alleen-zijn niet als vereenzaming, maar als een tehuis, als 
thuiszijn. Thuis zijn kan men alleen daar waar het geheim woont. Waar de 
engel van het alleen-zijn je inwijdt in het laatste geheim dat onze wereld 
beheerst, daar ben je nooit eenzaam, daar ben je werkelijk thuis. Dit ge-
heim, dat alles omvat, schenkt je een vaderland dat geen mens je meer 
kan afnemen.  << 

(Bron: Anselm Grün, Vijftig Engelen voor het jaar)  
         -o-o-o- 

                              

  
MMeeddee  nnaammeennss  hheett  bbeessttuuuurr    
wweennss  iikk  uu  eeeenn  ZZaalliigg  KKeerrssttmmiiss,,    
ffiijjnnee  ffeeeessttddaaggeenn,,  eeeenn  ggooeeddee  
jjaaaarrwwiisssseelliinngg  eenn  eeeenn,,  iinn  aallllee  
ooppzziicchhtteenn,,  vvoooorrssppooeeddiigg  22002266!!  
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AATTTTEENNTTIIEE    

DDoooorr  eennkkeellee  aaffzzeeggggiinnggeenn  zziijjnn  eerr  ppllaaaattsseenn  vvrriijjggeekkoommeenn  bbiijj  ddee  

Kerstdagtocht 2025 - donderdag 11 december  
Vertrek uit Soest om 10.00 uur. Terug om 21.00 uur. 

Géén koffiepauze. 
Om 12.30 uur koffietafel met kroket in Nistelrode. 

Na de lunch rijden we door het Brabantse land naar de 
prachtige Sint-Janskathedraal in Den Bosch waar we  

 de kerststal gaan bezoeken. 
Na deze bezichtiging gaan we 
door naar Woudenberg waar 
we om 17.00 uur aankomen 

bij Restaurant Schimmel voor  
het 4 gangen Kerstdiner  

 
Omstreeks 21.00 uur zijn we weer terug in Soest. 

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen: 
Betsy Seure 06-29234878 of Ria Lamé 06-57341321. 

Of per mail: ecm.seure@ziggo.nl 
Heeft u een dieet wilt u dit dan tijdig melden. 

De kosten van deze dagtocht bedragen €  81,50  

 

                     detail Kerststal  Sint Jan 2024 
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HHooee  JJoosseeff  ddee  KKeerrssttssttaall  vvoonndd 

Het was een koude, winterse avond. Alle konijn-
tjes blijven dan liefst warm en diep in hun hol. 
Allemaal… behalve eentje. Het wist zelf niet 
goed waarom, maar het moest en zou naar bui-
ten. Was het gewone konijnennieuwsgierigheid? 
Een beetje honger? Het had geen idee. Het stak 

z’n neusje uit het hol en voelde het meteen: dit was geen gewone avond. 
De sterren stonden kristalhelder in de lucht, de sneeuw blonk als nooit te 
voren en in de stilte hoorde je enkel het gekraak van de bomen in de 
vrieskou. Het konijntje huppelde tot aan de zandbaan, die stil en verlaten 
tussen de dennen kronkelde. Wat zocht een konijntje aan een baan? Hier 
groeide geen gras en er kwamen vaak mensen langs. Toen het om de 
bocht beweging zag dook het dan ook onmiddellijk ineen en versmolt met 
de bunt en de heide. In het witte maanlicht kwam traag en moeizaam een 
klein grijs ezeltje naar voor. Op zijn schoft droeg het een vrouw, gewik-
keld in een kapmantel. Ernaast stapte een oude man, het hoofd omlaag en 
de rug gekromd van vermoeidheid. Juist op de plek waar het konijntje 
verscholen zat, bleven ze staan. De vrouw kreunde zacht en de man sloeg 
troostend zijn arm om haar heen. Het konijntje hield zich heel stil. Dit 
waren niet de gewone lieden die dagelijks de baan gebruikten, geen bede-
laars, landlopers of stropers. Zonder het zelf te merken kwamen z’n oor-
tjes recht omhoog en snoof het de geur van de ezel. Die keek opzij en 
wiegde traag zijn hoofd. Nooit had het konijntje zo’n triest dier gezien en 
alle voorzichtigheid vergetend zette het zich rechtop, hupte vooruit en 
drukte z’n kleine bibberneusje tegen de grote ezelsnuit. “Ik ben klein en 
ook een beetje bang,” zei het, “maar… kan ik misschien helpen ?” Het 
ezeltje hief zijn hoofd op en keek omlaag naar dat pluizen bolletje zo vlak 
voor hem. Hij was te moe om verbaasd te zijn en zuchtte: “We zijn al zo 
lang onderweg. We zijn langs alle herbergen geweest, maar nergens was 
plaats. Maria die ik draag, is moe en de tijd is gekomen dat zij een kind 
zal baren. Wij zoeken onderdak voor de nacht.” Hij boog opnieuw het 
hoofd. Onderdak voor een ezel en mensen ? > 
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(Vervolg: Hoe Jozef….) 
Een konijntje graaft zijn 
eigen hol, warm en veilig, 
maar waar rust een ezel? 
Het wou zo graag helpen, 
dat kleine konijntje, het 
dacht en dacht en zocht 
naar wat hen dienstig kon 
zijn. “Een beetje verder 
staat een oude stal. Het is 

er droog en er is altijd hooi, daar heb ik wel eens van gegeten in deze 
koude tijd. Binnen staat wel vaak een groot beest, een os geloof ik, maar 
die ziet er vriendelijk uit. Kan zoiets dienen?” vroeg het konijntje en tege-
lijkertijd schrok het van z’n eigen lef. “Ik droom van een warme stal, met 
stro en hooi. Wijs me de weg en ik zal volgen,” antwoordde de ezel blij. 
Het konijntje hupte al voor en de ezel haastte zich op weg met zijn kost-
bare last. Maar toen de weg splitste wou de man naar links, terwijl het 
konijntje rechtsaf ging. Het ezeltje trok koppig aan het touw en gaf niet 
toe. “Dan doen we jouw zin maar, ik ben te moe,” zuchtte de man. 
“Misschien vindt jouw ezelsverstand wel een dak voor ons alle drie.” Niet 
dat ezelsverstand maar het dappere konijntje bracht hen tot aan de stal. De 
man hielp blij de vrouw van het ezeltje, leidde hen binnen en sloot de 
deur. Het kleine konijntje wachtte buiten, zonder te weten waarop. De 
man liep bedrijvig in en uit, schepte water uit de put, maakte vuur en 
sleepte met een ketel. Toen klonk plots een kinderschrei en het konijntje 
haastte zich door een gat in de muur naar binnen, zodat het alles kon zien. 
De vrouw die Maria heette, wikkelde haar kind in doeken en legde het 
neer in een kribbe, die Jozef gevuld had met het goudgele stro. Uit het 
niets klonk zacht hemelse muziek. Het konijntje zat in opperste bewonde-
ring rechtop, de voorpootjes gevouwen, zoals alleen een schepsel Gods 
z’n Schepper kan aanbidden. Toen bedacht het ineens dat het zo’n heilig 
moment niet voor zichzelf mocht houden en haastte zich om het grote 
nieuws over de heide te verspreiden. In geen tijd zaten alle bewoners van 
de konijnenberg in en rond de stal, tussen de balken, het stro en het hooi. 
Ze keken met blinkende oogjes en de oortjes rechtop naar dat wondere 
paar en het kind dat in de kribbe sliep. In hun bewondering schoven ze 
steeds dichter bij de kribbe. Eentje duwde z’n neusje tegen de voetjes van 
het kindje. Toen het voelde hoe koud ze waren, sprong het zonder naden-
ken in de kribbe en nestelde zich er bovenop. Het schrok van zijn eigen 
vrijpostigheid, maar Maria knikte dat het goed was.  << 
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Kind ons geboren,  
Zoon ons geschonken 
God onbedwingbaar  
Vader voor eeuwig 

Koning van de vrede 

               Kerstacclamatie 
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DDaaggttoocchhtteenn  22002266  

Ook in het nieuwe jaar kunnen de leden van KBO Soest - Soesterberg -
Baarn weer deelnemen aan de gezellige en interessante dagtochten. 
Waarheen de tochten gaan, dat is nog niet bekend, wel zijn de data al 
vastgelegd. Dat kunt u ook doen als u denkt mee te gaan. In het Soester 
Venster zullen tijdig nadere gegevens en de mogelijkheid tot inschrijven 
worden gepubliceerd. 

De data voor de eerste helft van 2026 zijn:  5 maart 2026 - 2 april 2026    
7 mei 2026 - 4 juni 2026 - 2 juli 2026. 

Betsy Seure 
Coördinatie dagtochten 
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VVeerrssllaagg  DDaaggttoocchhtt  KKiijjkk--  eenn  LLuuiisstteerrmmuusseeuumm  

Keurig op tijd vertrekken we vanaf de laatste halte, Soesterberg richting 
Garderen. Omdat we de grote bus hebben, zit Wilma achter het stuur. Al 
snel verlaat ze de snelweg en voert ons langs mooie beboste binnenwe-
gen. Ondanks veel bladval hebben de bomen nog een mooie herfstkleur, 
zeker nu het zonnetje erop schijnt. 

Onderweg wijst Wilma ons op het mooiste 
torentje van Nederland, de witte toren van 
de Grote kerk van Nijkerk met een carillon 
van maar liefst  51 klokken. 
In Garderen wordt koffie gedronken bij 
Gastvrij Zondag. Dan vervolgen we onze 
weg en rijden door Buurtschap Staverden, 
gelegen rondom het gelijknamige kasteel, 
met slechts 30 inwoners. Omdat het stads-
rechten bezit wordt het wel de kleinste stad 
van Nederland genoemd. 
We genieten 
van de tocht 
over de Velu-
we, om neer 

te strijken bij De Ruggestee te Hoenderlo, 
waar een uitgebreid stamppottenbuffet 
wordt geserveerd met een ijskoud toetje 
met slagroom. 
Rond 15.30 arriveren we bij het Kijk-en 
Luistermuseum. Nee, niet in Hilversum, 
maar in Bennekom. Daar wordt ons uitge-
breid verteld over de ontwikkelingen van 
speeldoos tot pierement, waarbij we veel te 
zien en te horen krijgen. Daarna aan de 
koffie met cake, en na nog wat vrij rond-
kijken gaat de reis terug naar huis. 
Een zeer geslaagde reis, en geweldig zonnig weer. << 
Ria Lamé 
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Jaarlijks loopt er voor de duur van 12 maanden een eerste- of 
derdejaars huisarts-in-opleiding (HAIO of AIOS) mee met onze praktijk. 
Dit doen we al ruim twintig jaar, we hopen zo bij te dragen aan de 
aanwas van beroepsgenoten. Dat is hard nodig! De jonge basisarts doet 
semi-zelfstandige spreekuren, die altijd gesuperviseerd worden door 
mij of mijn collega. Dit verrijkt ons werk enorm. Want je kunt niet 
alleen meeprofiteren van de vers opgedane kennis van deze jonge 
collega’s, maar het is ook gewoon gezellig. Wat is er leuker dan 
jouw kennis, ervaring en vooral enthousiasme voor het vak te delen met 
een geïnteresseerde collega? Een typisch voorbeeld van win-win. 
 
Een verplicht onderdeel van de huisartsenopleiding is de zogenaamde 
verbeteropdracht. Gaandeweg het ontwikkeltraject levert dit leerpunten 
op voor de opleiding, maar ook als het half kan betekent het voor de 
praktijk een stukje innovatie. 
 
AI, we zien het continue en overal om ons heen, deed zo intrede in De 
Linde. Althans, een AIOS kwam met ‘een programmaatje’  waarmee 
gesproken taal wordt omzet in een schriftelijk verslag. De microfoon 
neemt het gesprek op, en de tool legt de puzzelstukjes keurig op 
volgorde schriftelijk vast in het dossier van de patiënt. 
 
Te mooi om waar te zijn? Helaas bleken er nogal wat haken en ogen aan 
te kleven. Een patiënt barstte bij een consult in tranen uit. > 

 

 

 

       Non-verbaal 
       Leo Weusten 
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(vervolg Leo Weusten) 

Er vielen stiltes, er verschenen ge-
zichtsuitdrukkingen en er werden  
non-verbale signalen gewisseld. Er 
heerste een vertrouwde sfeer, er 
was ingehouden boosheid, tastbaar 
verdriet, angst, ongerustheid…  

Na afloop las ik wat de tool hiervan 
had gebakken. Het schoot jammerlijk 
tekort, en deed onrecht aan wat er in dit consult allemaal 
was gebeurd. En dan  natuurlijk vooral het non-verbale! Een prachtig 
leerpunt voor deze AIOS; digitale hulpmiddelen zijn welkom, maar we 
moeten ons de tekortkomingen terdege realiseren. << 

### 

KKeeggeelleenn,,  iieettss  vvoooorr  uu??  
Op de bijeenkomst van 10 oktober ontmoette de redactie Wim Mourits. 
We kwamen in gesprek over zijn hobby: kegelen. 
 Bowlen en kegelen lijken veel op elkaar, toch zijn er een paar verschil-

len. Bij bowlen zitten er drie gaten in de bal en bij 
kegelen één. De opstelling van de kegels is bij 
bowlen in een driehoek en bij kegelen in een ruit. 
Ook mag je bij bowlen twee keer gooien tijdens 
een beurt en bij kegelen maar één keer. 
Waarschijnlijk, zo vertelde Wim, is kegelen de 
voorganger van bowlen, maar misschien wel 
moeilijker en daarom interessanter.  
Wim wees op de mogelijkheid voor Soesters om 
aan deze vrijetijdsbesteding mee te gaan doen. 
Het is een leuke sport die spanning oplevert maar 
zeker ook gezelligheid.  
In Achterveld is de dichtstbijzijnde baan.  
Er wordt op donderdagavond gespeeld, ook in 
onderling competitieverband.  
Wie meer wil weten of zich bij Wim wil  

aansluiten. Neem contact met hem op: wamourits@casema.nl << 
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 SSooeesstt  iinn  BBeeeelldd  

                  RReennéé  vvaann  HHaall  

In deze rubriek belichten we telkens een pand of persoon uit Soest met 
een bijzondere historie.  Deze keer de EEMMMMAAKKEERRKK    --  SSOOEESSTTDDIIJJKK 

Al in het begin van de 20ste eeuw bleek er behoefte aan een tweede kerk 
voor de Hervormde Gemeente en wel in het westelijk deel van de  
gemeente Soest (Soestdijk). Dit werd bevestigd door een motie van de 
heer Foeken in 1902 in de gemeenteraad. In 1905 werd begonnen met 
evangelisatiearbeid op Soestdijk. Daarmee werd de behoefte bevestigd.  
De bewoners van Buitenplaats Vredehof, de familie Loten van Doelen 

Grothe – Van Weede bood een stuk 
grond aan op de rand van hun Buiten-
plaats aan de Vredehofstraat om daarop 
een kerk te bouwen.  

 Pas in 1930 zal de kerk worden gebouwd 
en op woensdagavond 16 september 1931 
wordt zij ingewijd in aanwezigheid van 
H.M. Koningin-Moeder Emma. Zij gaf 
toestemming voor het gebruik van haar 
naam en werd een trouwe bezoeker van 
de diensten in deze kerk. 

Architect van de Emmakerk was  
P. Beekman, de kerk is gebouwd door 
aannemer Mengs Hornsveld. 

Bijzonder is dat de kerk bij de bouw niet werd verrijkt met klokken. Jvr. 
Loten van Doelen Grothe – Van Weede had bij de schenking van de 
grond laten vastleggen dat er geen klokken in mochten worden geplaatst 
en dat het gebouw nooit in handen mocht  
komen van de katholieke gemeenschap. Enkele jaren ervoor was op Nieu-
werhoek de Mariakerk gebouwd en zij ergerde zich aan het klokgelui. > 
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(Vervolg Soest in  Beeld)  
 
Zij was na de dood van haar echtgenoot verhuisd naar Villa Klein-
Vrederust (hoek huidige Regentesselaan en Vredehofstraat) en haar wo-
ning grensde aan de grond waarop de Emmakerk werd gebouwd. In de 
jaren ’76 is de Emmakerk voorzien van een toren met 5 klokken. > 

In de jaren ’90 van de 20ste eeuw ontstaat er een nauwe samenwerking 
met de Gereformeerde Julianakerk aan de Julianalaan uiteindelijk leidend 
tot de Samen-Op-Weg gemeenschap. In 2000 wordt besloten de Juliana-
kerk af te stoten en deze te verkopen. De diensten worden gecentreerd in 
de Emmakerk. Vanuit de financiële opbrengst van de verkoop werd een 
grootschalige verbouwing van de Emmakerk uitgevoerd in het jaar 2001. 
In januari 2002 wordt de “nieuwe” kerk feestelijk in gebruik genomen. 
Tijdens deze verbouwing wordt ook het in 1933 door de firma J. de Kolff 
geleverde orgel gerestaureerd. 
Literatuur:  
Artikelen in de Soester Courant 
Informatie beschikbaar in het HVS-archief (foto’s en artikelen) als ook artikelen in het 
HVS-verenigingsblad Van Zoys tot Soest (o.a. Zomer 2002 en Herfst 2013) 

### 
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OOnnzzee  lleeddeenn  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

die ons verbindt 

Van harte verwelkomen we  
onze nieuwe leden: 
Mevrouw Knoops 
Mevrouw Riezebos 
Mevrouw Kroesen - Hopman 
Mevrouw Duins - Robijns 
Mevrouw Souverein - van Riet 
Mevrouw van Veen - Sitters 
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        RReeiizzeenn  mmeett  hheett  OOVV  aaaann--
vvrraaggeenn  leeftijdskorting 
Al meer dan 100.000 reizigers 
van vooral 65 jaar en ouder* heb-
ben intussen leeftijdskorting aan-
gevraagd op hun betaalpas. Daar-
mee krijgen ze 34% leeftijdskor-
ting bij reizen in bus, tram en me-
tro. Een OV-chipkaart is dan niet 
meer nodig. Reizigers die hulp nodig hebben om leeftijdskorting aan te 
vragen, kunnen vanaf nu gratis contact opnemen met de DigiHulplijn.  
OVpay: de toekomst van betalen in het OV 
Sinds juni 2023 kunnen reizigers in heel Nederland in- en uitchecken 
met hun betaalpas, creditcard of mobiel. Later dit jaar komt ook de 
nieuwe OV-pas stapsgewijs beschikbaar De betaalpas en de OV-pas ver-
vangen dan op termijn de huidige OV-chipkaart. 
DigiHulplijn: gratis extra hulp 
Niet iedereen is even digitaal vaardig. Daarom werkt OVpay vanaf nu 
samen met de gratis DigiHulplijn. Medewerkers van de DigiHulplijn  
helpen je telefonisch met al je digitale vragen, onder meer bij het instellen 
van leeftijdskorting op de betaalpas.  
De DigiHulplijn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 22.00 
uur en zaterdag van 9.00 - 18.00 uur. Bel 0800 – 1508  
of mail naar vragen@digihulp.nl of bezoek: www.digihulp.nl 
Makkelijker instellen met de OVpay-app 
De OVpay-app is verder verbeterd, waardoor je leeftijdskorting eenvoudi-
ger zelf kunt toevoegen. De app helpt onder andere bij het koppelen van 
de leeftijdskorting aan de betaalpas, met duidelijke uitleg over de werk-
wijze van elke bank. 
 *NB: de leeftijdskorting geldt ook voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. 
Vindt u dit allemaal te moeilijk? 

Elke 2e dinsdag van de maand, dus op 2 december a.s. kunt u met 
vragen over het Openbaar Vervoer terecht van 9.30 – 12.00uur in 
Ontmoetingscentrum De Klarinet. << 
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DDAATT  IISS  GGEEMMAAKKKKEELLIIJJKK!! 
 

 

Regelmatig besteden we aandacht aan 
allerlei hulpmiddelen die het langer en 
comfortabel thuis blijven wonen onder-
steunen. 
Er is een folder uitgekomen met veel 
nuttige informatie en contact adressen 
als u meer wilt weten of een hulpmid-
del wilt uitproberen. 

 
 

 

 

Van opstaan en aankleden tot koffiezet-
ten – dagelijks doen we van alles. Soms 
worden zulke gewone zaken moeilijker, 
vervelend is dat. 
Misschien vraagt u vaker hulp dan u 
wilt, terwijl u liever zelf de regie houdt. 
Of u doet dingen niet omdat het meer 
moeite kost. 
In deze folder vindt u slimme en prakti-
sche hulpmiddelen die u thuis kunnen 
ondersteunen, afgestemd op wat u nodig 
heeft. 

Meer informatie:  
klantcontactcentrum@beweging3.nl  
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DDiiggiittaalliisseerriinngg  vvaann  ddee  zzoorrgg  sslluuiitt  NNeeddeerrllaannddeerrss  bbuuiitteenn..  
‘‘PPaattiiëënntteenn  llooppeenn  wweegg  bbiijj  eeeenn  aaaannmmeellddzzuuiill’’  
Bron: Seniorenjournaal 
Achtergrond 

Van aanmeldzuil tot huisarts-app: de huidige digitalise-
ring in de zorg is te ingewikkeld voor de mensen die 
daar het meeste baat bij zouden kunnen hebben. Dat kan 
zo niet langer, concluderen de hoogleraren Teun Zuide-
rent-Jerak en Christine Dedding na onderzoek. ‘Als zo’n 
zuil het niet doet, lopen mensen weg.’ 
In de zorg is er een groot geloof in digitalisering, het is 
de toverstok die alle problemen draaglijker kan maken. 
Apps, apparaten en aanmeldzuilen moeten de zorg effi-
ciënter maken, de werkdruk lager en de gezondheid van 
de gebruikers beter.  

De hoogleraren Teun Zuiderent-Jerak zien tot hun frustratie juist het te-
genovergestelde gebeuren.  
Zuiderent-Jerak: ‘Wij hebben onderzoek gedaan naar de aanmeldzuilen 
die je tegenwoordig in bijna alle ziekenhuizen ziet. Wat bleek: als je een 
paar minuten te laat bent bij zo’n zuil, kun je je niet meer aanmelden. 
Nou, dat is echt zo’n moment waarop het uitmaakt hoe zeker je je voelt in 
zo’n situatie. 
‘Iemand die zich comfortabel voelt in een ziekenhuis, gaat naar een balie 
en zegt: dat ding werkt niet, die garage van jullie was overvol, ik ben paar 
minuten te laat, en dan krijgt hij vervolgens gewoon z’n afspraak. Maar 
de mensen die zich onzeker voelen in het ziekenhuis gaan gewoon weg 
als zo’n zuil gek doet. Dat zagen we letterlijk gebeuren.’ 
Dedding: ‘Het is zelfs nog basaler. Zo’n aanmeldzuil is ook niet te bedie-
nen vanuit een rolstoel, terwijl patiënten toch echt weleens in een rolstoel 
zitten.’ 
Juist van de zorg zou je toch verwachten dat ze oog heeft voor dit 
soort problemen 
Dedding: ‘Het zorgsysteem staat onder druk en dus vernieuwen we onder 
druk. Maar denken we dan wel goed na over wát we eigenlijk willen digi-
taliseren. Waarom zou je ervoor kiezen om de toegang tot een ziekenhuis 
te digitaliseren? Er zijn nu mensen die zich zorgen maken of ze überhaupt 
langs de aanmeldzuil komen. Of die niet meer alleen durven te komen.’ 
’ 
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(vervolg problemen met aanmeldzuil) 

Maar aanmeldzuilen  zullen toch personeel en dus kosten besparen? 
Dedding: ‘Het wrange is wel dat er naast die zuilen extra medewerkers 
moeten staan om de problemen van gebruikers op te lossen.’ 
Wat doen ontwerpers verkeerd? 
Zuiderent-Jerak: ‘Digitalisering heeft de kansen in zich om mensen in de 
zorg te helpen. Maar de toepassingen  in de zorg worden ontworpen voor 
mensen die al goed met techniek kunnen omgaan. Ontwerpers en ontwik-
kelaars beseffen niet dat ze zelf een heel bijzondere uitsnede zijn van de 
gebruikersgroep. Elk nieuw product maakt die afstand alleen maar gro-
ter.’ 
Hoe moet het dan wel? 
Dedding: ‘Er is een vervelende theorie die zegt dat als je innoveert voor  
80 procent van de gebruikers, dat de overige 20 procent later wel volgt. 
Bij digitalisering klopt dat niet, omdat digitalisering nooit stopt. Die 20 
procent blijft er dus maar achteraan rennen, maar haalt de grote voorhoe-
de nooit in. 
‘We zouden moeten gaan innoveren voor de 20 procent die al die kansen-
ongelijkheid en gezondheidsverschillen ervaart. De toepassingen die je 
voor deze groep ontwikkelt, zijn ook handig voor die andere 80 procent.’ 
Conclusie van de redactie van het SV: als je voor zo’n zuil komt te staan 
en je komt er niet uit. Denk dan niet dat jij dom bent, nee het zijn de ont-
werpers die onvoldoende hebben nagedacht. Vraag gewoon om hulp << 

### 

7755++  RRiijjbbeewwiijjss  vveerrnniieeuuwweenn??  

U weet wel dat u gekeurd moet worden als u 75 of ouder bent en uw rij-
bewijs moet verlengd worden. Op onze pagina Nuttige Adressen vindt u 
de gegevens van keuringsartsen in onze omgeving. Maar hoe verloopt de 
gehele procedure. U kunt  bekijken op de website van het CBR. Ga naar 
www.cbr.nl en lees verder onder het kopje “rijbewijs houden”.  Daar 
staat stap voor stap aangegeven  wat u moet doen voor de verlenging. << 
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MMaanntteellzzoorrgg  vveerrggtt  sstteeeeddss  mmeeeerr,,    
iiss  ddee  rreekk  eerruuiitt??  

Mantelzorg  vraagt steeds meer en  veroorzaakt 
vaker spanningen binnen families, zegt Marjo-
lein Broese van Groenou, hoogleraar informele 
zorg aan de VU in Amsterdam, in Het Parool. 
Ook de ongelijkheid groeit: wie geld heeft,  
regelt zorg. 

“Mantelzorg is beleid geworden, de overheid 
gaat er vanuit dat mensen het met elkaar oplossen, dat familie de eerste 
lijn vormt,” zegt de hoogleraar.  Al sinds 1991 werkt ze aan een langlo-
pend onderzoek van de VU en Amsterdam UMC onder ouderen tussen de 
55 en 85 jaar in Nederland, om specifiek te zijn in en rondom Zwolle, Oss 
én Amsterdam. Elke drie jaar is dezelfde groep ondervraagd, dit jaar voor 
de elfde keer. Het levert een schat aan informatie op. Broese van Groenou 
trekt een duidelijke conclusie: de rek is eruit. 

Spanningen in de familie 

Uit haar onderzoek blijkt dat de verdeling van zorgtaken voor steeds meer 
spanningen binnen families zorgt. Steeds meer mantelzorgers hebben een 
baan, en dat aantal groeit. “Er ontstaat soms onenigheid tussen partners, 
tussen broers en zussen. Wie doet wat, waarom moet de zus die dichtbij 
woont alles doen?” 
Het is niet maar een jaartje 

De periode van mantelzorg duurt ook langer en langer. Het is niet een 
jaartje ondersteunen. Dat onderschatten vaak familieleden. Mensen wor-
den steeds ouder, misschien wel 95 jaar, en we hebben steeds meer invali-
derende ziektes zoals Parkinson, waarbij mensen wel achteruitgaan maar 
blijven leven.” Broese van Groenou raadt aan het gesprek over toekomsti-
ge zorg veel eerder te voeren. “Zet het onderwerp maar vast op de fami-
lieagenda. Wie kan later wat doen?  
Waar hebben ouders straks recht op?” < 
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(vervolg Mantelzorg) 
Samengestelde gezinnen 

De Amsterdamse hoogleraar ziet ook al nieuwe morele vraagstukken 
opdoemen, “Voor wie willen we zorgen? Hoe zit dat in samengestelde 
gezinnen? Worden we ook mantelzorger voor de nieuwe vriend van je 
moeder? Gaan mijn stiefkinderen later voor mij zorgen?” >Volgens 
het CBS gaven meer vrouwen (15,3%)  
De kunst is volgens Broese van Groenou om in ieder geval meer schou-
ders toe te voegen: om de lokale cirkel van mensen – professionals, pu-
bliek en privaat, vrijwilligers, vrienden, familie – zo groot mogelijk te 
maken. 

 
Situatie in Soest en Baarn 

Van onze gemeenten zijn de volgende gegevens over de mantelzorg be-
kend van 2020 

Gegevens over 2020 volgens MantelzorgNL

 
 
In de gemeente Baarn is een mantelzorg consulent: mail: 
gul.dolap@pitbaarn.nl  
T. 035 303 7877 en 06 10 64 55 30  Bezoek adres PIT Baarn  
Oranjestraat 8 3743 GD 
In de gemeente Soest is een steunpunt Mantelzorg  T. 035 600 34 11 en 
de mantelzorgconsulent van de SWOS  T. 035 602 36 81   
Met al uw vragen en ervaringen over  de mantelzorg kunt u op deze 
steunpunten terecht. Aarzel niet, men helpt u graag!  << 

Gemeente inwoners Mantel-
zorgers 

15+ 

Waarvan 
langdurige 
zorg 

Waarvan 
zwaar 
belast 

Baarn 24868  7423  6375  675 

Soest 46606 13853 11896 1261 
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      Oplossing op bladzijde 29 

KKEERRSSTTSSUUDDOOKKUU  
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WWee  ggaaaann  wweeeerr  
ddaannsseenn!!  

Op vrijdag 2 janu-
ari is het nieuw-

jaarsbal op het vertouwde 
adres: De Klarinet 39 - 3766 
GH Soest. 
14.00  - 17.00 u. inloop 13,30 u. 
KBOleden vrije toegang 
Niet-leden betalen € 5 
Consumpties voor eigen reke-
ning. 

Noteer de verdere data voor het 
nieuwe jaar: 

6 maart - 17 april  - 3 juli  - 4 
september  - 6 november 

colourprint.nl
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Colofon  
Maandblad KBO - afdeling Soest - Soesterberg - Baarn  

Soester Venster aflevering 10 - dec.‘25  - jan.‘26  
 

Redactie:  
Bart Verreĳt (eindredactie) 

Ria Lamé  
e-mail: redactie@soestervenster.nl 

post: Redactie SoesterVenster 
p/a Krommeweg 3 - 3762DN 

 
Druk:  

Colourprint, Veenendaal  
 

Het februarinummer   
van het Soester Venster verschĳnt 

op 26 januari 
Kopij inleveren vóór 16 januari  

 
 

Oplossing KerstSudoku  
op blz. 34 

 
 
 
 

Oplossing Rebus: 
Kerstmis is een verzetsfeest dat 

roept om vrede 
(Edward Schillebeeckx) 
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Nuttige Nummers en adressen   
Huisartsenpost Soest (Eemland)  085 - 773 11 00 
Huisartsenpost Zeist (Soesterberg)  088 - 130 96 10 
Stichting Welzijn Ouderen (SWOS)  035 - 602 36 81 
   werkdagen 8.30 u. - 13.30 u.   
Hulpdienst Soesterberg  035 - 609 00 14 
   werkdagen 8.30 u. -13.30 u.    
   e-mail: hulpdienstsoesterberg@gmail.com   
Maaltijdvoorziening  035 - 588 53 88 
   e-mail: maaltijden@swos.nl (www.swos.nl)   
Meanderziekenhuis Amersfoort  033 - 850 50 50 
Diaconessenhuis Zeist   088 - 250 50 00 
Rode Kruis Vrijwilligerscentrale  035 - 603 11 19 
Seniorenbus Baarn  035 - 542 11 29 
   werkdagen 9.00 u. - 16.00 u.   
Seniorenbus Soest  - Soesterberg 
   werkdagen 9.00 u. - 17.00 u. 

 035 - 601 91 90 

Steunpunt Mantelzorg  035 - 609 34 11 
Mantelzorg Consulent SWOS  035 - 602 36 81 
Zorgloket WMO loket gemeente Soest    035 - 609 34 11 
  werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur .    
Personenalarmering   
   SWOS - www.seniorenalarm.eu  035 - 602 36 81 
   Veilig op Stap - www.veiligopstap.nl  088 - 556 33 55 
   Stichting ATA - www.silverein.nl  088 - 356 00 00 
   FocusCura - www.focuscura.com  030 - 692 70 50 
Keuringsartsen voor rijbewijs   
   H.G.Sandelowsky - keuring op woensdag na afspraak  06 - 242 035 35 
   bereikbaar op werkdagen van 10.00 - 11.00 u.   
   kosten € 40  contant en gepast te betalen na de afspraak   
   Eemnes: Hasselaarlaan 58a   
   Soest: De Rank, Soesterbergsestraat 18   
   mevr. E.A.M.Droog kosten € 50  085 - 065 00 05 
   Eerste maandag van de maand  06 - 275 49 696 
   Zaal Crescendo,  Plataanlaan 3, 3741, WE Baarn   
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Nuttige adressen KBO 
KBO Soest-Soesterberg-Baarn  
T. 06 37 31 60 69  -  
e-mail: kbossb@xs4all.nl  
 
Postadres KBO-afdeling  
Soest - Soesterberg - Baarn  
Postbus 139, 3760 AC Soest  
 
Bankrekening Algemeen en contributie:  
NL73 RABO 0379 900 599 t.n.v.  
KBO Soest - Soesterberg - Baarn  
Betaling reizen  
NL71 RABO 0359 9782 90 t.n.v.  
KBO Soest - Soesterberg - Baarn  
m.v.v: dagtocht (datum)  
Ledenadministratie  
Anton den Ouden  
 
Bestuur KBO SSB  
 
Voorzitter: Yvonne Dijkhuis-Blessing  
T.: 06 19 62 54 25 
Vice-voorzitter: Paul Sparnaaij 
T.: 035 - 601 06 23 
Secretaris - penningmeester: 
Anton den Ouden  
T.: 06 37 31 60 69 
Bestuurslid: Ria Lamé  
T.: 035 - 602 87 26 
Bestuurslid: Betsy Seure  
T.: 06 29 23 48 78 
Bestuurslid: Bart Verreijt 
T.: 06 22 851 459 
 
 
 
Website: www.kbosoest.nl  
Webmaster: Paul Sparnaaij  

KBO Werkgroepen  
Belastinghulp: Henk Kok 
T.: 06 51 89 38 85 
Evenementen : Ria Lamé  
T.: 035 - 602 87 26 
Lief en Leed : Elly Heideman -  
035 - 601 55 56 
KBO-Soos:  
Bridgen: Winnie Schuin 
T.: 06 44 43 87 67 
Klaverjassen: Yvonne Landman, 
T.: 06 12 94 24 44  
Liturgie : Joke van den Breemer 
T.:035 - 602 02 06 
Ledenadministratie: 
Anton den Oouden 
T.: 06 37 31 60 69 
Reizen: Betsy Seure  
T.: 06 - 29 23 48 78  
Ria Lamé  
T.: 035 - 602 87 26 
Verspreiding Soester Venster en ONS:  
Paul Sparnaaij 
T.: 035 - 601 06 23 
Thé Dansant: Wim van Ruth 
T.: 035 601 70 97 
Ouderenadvies:  
https://www.swos.nl/ouderenadvies 
T.:  035 - 602 36 81 
 
COSBO: 
Yvonne Dijkhuis,  
Anton den Ouden,  
Paul Sparnaaij   
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DDee  rreeddaaccttiiee  wweennsstt  uu  vvaann  hhaarrttee  eeeenn  ggeezzeeggeenndd  22002266  
FFoottoo::  Sylvio Krüger In: Pfarrbriefservice.de   
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OOnnzzee  aaddvveerrtteeeerrddeerrss  

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we advertenties in ons blad kunnen 
plaatsen. Maar u begrijpt wel het is een zaak van wederzijds belang. 
We waarderen deze bijdragen, immers de uitgave van het Soester 
Venster krijgt een flinke steun in de rug door de opbrengst van de 
advertenties.  
Onze adverteerders hopen zo uw aandacht te trekken en u tot hun 
klant te mogen rekenen. Misschien wel leuk als u er eens binnenloopt 
te melden dat u hun advertentie gezien hebt. 
Natuurlijk komen en gaan advertenties, op de achterzijde ziet u deze 
keer het laatst Kasteel Groeneveld. Jarenlang namen ze deze ver-
trouwde plek in. We danken hen voor de gegeven steun en we verwel-
komen als nieuiwe adverteerder Mr. Fillet in de Van Weedestraat. 

#### 

De volledige oplossing van de Kerstsudoku vindt u hieronder 
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KASTEEL GROENEVELD 
BAARN

Exposities | Landgoed  | 
Xylotheek | Wandelen | 
Kinderactiviteiten | 
IJskelder | Grandcafé |
Priv ébijeenkomsten


