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Afscheid en Nieuwe Kansen binnen 

de KBO 

Er zijn veel vormen van afscheid. Soms moet 

je afscheid nemen van een dierbare, wat altijd 

gepaard gaat met verdriet en pijn. Maar ook 

het afscheid nemen van een collega of mede-

vrijwilliger valt niet mee. Als bestuur vinden 

wij het bijzonder jammer dat we afscheid 

moeten nemen van onze reiscoördinator Bet-

sy Seure. Sinds januari 2019 heeft Betsy met 

veel plezier, enthousiasme en 

groot succes de KBO Reizen ge-

organiseerd. Daarnaast heeft ze 

zich als bestuurslid volledig inge-

zet voor onze KBO. 

Betsy heeft laten weten dat ze 

het wat rustiger aan wil doen. Natuurlijk heb-

ben wij daar alle begrip voor. We zijn dan ook 

erg blij dat Betsy dit reisseizoen wil afmaken. 

Dit geeft ons de gelegenheid om op zoek te 

gaan naar een geschikte opvolger, en daarbij 

kunnen we uw hulp goed gebruiken. Kent u 

iemand in uw omgeving die het leuk vindt om  
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(vervolg van de voorzitter) 

te organiseren en onze KBO-leden fijne dagreizen wil bezorgen? Of lijkt 

het u zelf wat? Laat het ons vooral weten! 

Er bestaat nog weleens een misverstand dat aankomende vrijwilligers 

wel een bepaalde taak willen doen, maar huiverig zijn om deel uit te 

maken van het bestuur, uit angst dat dit veel tijd kost. Dat hoeft hele-

maal niet! We hebben verschillende vacatures die los van elkaar en zelfs 

tijdelijk ingevuld kunnen worden.  > 

Zo zoeken we bijvoorbeeld ondersteuning voor de redactie van het 

Soester Venster en iemand die de verspreiding van het Soester Venster 

en het maandblad ONS wil coördineren. Mocht de vaste organisator af-

wezig zijn, zou het fijn zijn als iemand deze taak tijdelijk overneemt. 

KBO 40! 

De KBO viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Veertig jaar is niet niks; het 

laat zien dat de KBO staat als een huis en een krachtige, enthousiaste 

seniorenbond vormt voor iedereen van vijftig jaar en ouder. Al die jaren 

hebben we aandacht besteed aan onze leden, en ook de komende jaren 

willen we ons blijven inzetten voor hun belangen, zowel op lokaal als 

landelijk niveau. 

Maar eerst is het tijd om te feesten! Op vrijdag 20 maart aanstaande 

vieren we samen het 40-jarig bestaan. Alle leden zijn per brief uitgeno-

digd, en meer informatie hierover vindt u op de volgende bladzijde. 

21 april 

Op dinsdag 21 april komen wij weer samen in het Ontmoetingscentrum 

Overhees (De Klarinet) voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! In het aprilnummer volgt uitge-

breide informatie. << 
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Viering 40 jaar KBO vrijdag 20 maart 2026 

 

Op vrijdag 20 maart 2026 vieren wij het 40-jarig bestaan van onze KBO. 

U bent van harte welkom in het Ontmoetingscentrum Overhees, Klari-

net 39, Soest. De zaal is geopend vanaf 13.30 uur en het programma 

begint om 14.00 uur. 

Programma 

Ter ere van dit jubileum organiseren wij een bijzondere bijeenkomst 
speciaal voor onze leden.  
De Soester auteurs Lex Bergers en Peter Beijer, bekend van diverse 
boeken over de historie van Soest, geven een presentatie over thema’s 
en ontwikkelingen uit de afgelopen veertig jaar.  
De bekende Soester DJ Fred Valkenet draait muziek uit de jaren 80. 
 
Aanmelden 
 
Wij verzoeken u zich voor 12 maart a.s. aan te melden. Als KBO-lid mag 
u een vriend of partner meenemen als introducé, ook als die geen lid is. 
Geef s.v.p. door of u komt, en met hoeveel personen, via ons bestuurs-
lid evenementen  
Ria Lamé, telefoon 035-602 87 26  e-mail: lame@xs4all.nl  
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Bericht van de Reiscommissie (1) 

 

Op 5 maart 2026 maken wij onze eerste dagtocht van dit jaar.  

Vertrek om 8.30 uur Medisch Centrum Overhees. 

Deze dagtocht begint met koffie met gebak bij Restaurant ’t Achterhuis 

in Urk. Na de koffie vervolgen we onze reis naar de mooie locatie bij de 

Golfbaan in Zeewolde. Hier staat voor ons de lunch met kroket klaar en 

genieten we van het bij elkaar zijn en bijpraten na de winterperiode. 

Om 14 uur worden we 

verwacht in het Oude 

Ambachten en Speel-

goedmuseum in Ter-

schuur. Hier kunnen we 

herinneringen aan vroe-

ger ophalen en genieten 

van een enorme collectie 

oud speelgoed en inge-

richte winkeltjes, kamer-

tjes en werkplaatsen.  

Ook hier wordt een heerlijk kopje koffie met lekkernijtje geserveerd. 

Om 18.00 uur zijn we weer terug in Soest op onze laatste uitstapplaats. 

De kosten voor deze dagtocht bedragen €  75,00.  Dieetwensen kunnen 

opgegeven worden. 

Voor deze dagtocht hebben zich al heel veel personen aangemeld. Maar 

zou u misschien toch mee willen dan kunnen we dat noteren en zodra er 

een afzegging komt is er dan een mogelijkheid dat u alsnog mee zou kun-

nen met deze dagtocht.  

U mag mij ook even benaderen op tel.nr. 06-29234878.  Betsy Seure. 

Groet van de Reiscommissie Betsy Seure en Ria Lamé. << 
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Acht jaren reizen…. 

U hebt het al kunnen lezen in 
het “ Van de voorzitter”, ons 
bestuurslid en portefeuille-
houder voor de dagtochten, 
ook wel reiscommissie, ge-
noemd,  Betsy Seure – van ‘t 
Klooster gaat ermee stoppen. 
In de loop van de jaren is ze 
voor velen in onze KBOafde-
ling een bekend persoon en 
bestuurslid geworden. De 5 
dagtochten die nog voor de 
komende grote vakantie wor-
den georganiseerd zijn tevens haar laatste, tijd dus voor een afscheids-
interview.  

Afscheid nemen betekent ook altijd terugkijken, Betsy, sinds wanneer 
heb jij voor de dagtochten gezorgd? 
Eind 2018 was de KBO Soest op zoek naar vervanging van Corry Smee-
le. Zij had dit werk vele jaren gedaan. Ik voelde er wel voor omdat het 
me leuk leek om met reizen bezig te zijn, met veel KBOleden contact 
te hebben en organiseren dat ligt me wel. Dus ik meldde aan het be-
stuur dat ik dat wel wilde overnemen.  
Ik werd met open armen ontvangen en  kon meteen aan de slag.  

Wat houdt  dat werk zoal in? 
Het komt allereerst neer op het aanleveren van leuke ideeën voor 
dagtochten voor de leden van onze KBOafdeling. 
Er zijn in Nederland zoveel bezienswaardigheden om eens te bezoe-
ken, daar zijn we ons dikwijls niet van bewust. Bovendien is het zorgen 
voor een gezellige sfeer en het elkaar telkens weer ontmoeten bij 
koffie en gebak en lunch met croquet een vaste waarde.  
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(vervolg  1 Acht jaar reizen) 

Hoe kwam je aan de ideeën, verzon je dat allemaal zelf? 
Nee gelukkig kreeg ik daarbij veel hulp van Eemland Reizen, het bedrijf 
dat de tochten uitvoert. Ieder jaar organiseren ze een speciale dag waar-
op ze presenteren welke mogelijkheden er zijn wat het reisdoel betreft 
en alles wat er verder mee samenhangt. Dat was iedere keer weer een 
gezellige dag, het was als een uitstapje voor mezelf en het gaf duidelijk-
heid. Vooral toen ik de wensen van onze mensen in de loop van de jaren 
leerde kennen ontstond er een staalkaart van mogelijkheden voor het 
nieuwe seizoen.  

Kun je ons nog wat meer inzicht geven over de inhoud van deze taak? 
Iedereen zal wel snappen dat het heel belangrijk is dat je je mensen leert 
kennen.  
Voor veel van onze leden is het deelnemen aan een dagtochten echt een 
feestje, je bent er eens uit, je ziet iets moois en bijzonders, je geniet van 
eten en drinken en dat in prettig gezelschap. Natuurlijk zijn er bij zoveel 
deelnemers verschillen maar ik probeer een sfeer van samen op weg te 
maken, samen plezier, en gezien het groeiend aantal deelnemers is dat 
wel gelukt meen ik te mogen zeggen. 
Op de achtergrond valt er ook het nodige te regelen, de betalingen, de 
plaats verdeling in de bus, aanmeldingen die op het laatste moment niet 
door kunnen gaan, mensen die dan toch nog een plaats kunnen krijgen, 
waar is de koffiepauze, gaat het lukken met de lunch?… In de loop van 
deze jaren maakte mijn telefoon wel eens overuren mag ik wel zeggen 
en mijn email werd ook steeds neer gevuld, dat alles om voorbereiding 
en nazorg goed te laten verlopen. En ’t geeft dan zo’n voldoening als de 
bus weer op weg kan gaan en alles klopt en de deelnemers inj opperbes-
te stemming zijn. Daar kan ik echt van genieten.  
 
Voldoening geeft ook dat ik er niet alleen voor stond. Het bestuur stond 
altijd vierkant achter me als er iets extra’s geregeld moest worden. An-
dere bestuursleden sprongen in als dat eens een keer nodig was. We 
hadden bijna altijd een vaste chauffeur: Wilma die onderweg ons fantas-
tisch bijpraatte over bezienswaardigheden en altijd gaat ook een ver-
pleegkundige mee, > 



9 

(vervolg 2 acht jaar reizen) 

zodat, mocht er iemand opgevangen of verzorgd worden, dan was dat in 
deskundige handen. Dat geeft een veilig gevoel. 

Je zou zo een reisbureau kunnen beginnen geloof ik 

Nou dat weet ik niet maar in de loop van deze jaren hebben we heel wat 
kunnen bezoeken. Je ziet dan hoe mooi ons land is en hoeveel interes-
sants te ontdekken valt. Ik denk dat we in deze acht jaar zo’n 60 bestem-
mingen hebben bezocht. 
Soms, zoals in de Coronatijd, kon een bestemming niet doorgaan, toen 
kon ook een bezoek aan de Passiespelen niet doorgaan.  
Maar het was steeds wel stimulerend om  te doen. Toen ik begon had-
den we 30 tot 40 deelnemers, nu hebben we steevast een volle bus (56 
deelnemers) en een wachtlijst en dat is op zich wel fijn want valt er ie-
mand uit dan kan die plaats gauw ingevuld worden. 

Nog 5 dagtochten zie ik in ons jaarprogramma en dan zit het er op,  

Inderdaad, na 8 jaar is nu het moeilijke moment. 
Zowel het bekend maken aan de KBO leden tijdens de Kersttocht als aan 
Eemland Reizen was moeilijk voor mij. Ik heb zo’n fijne band opgebouwd 
met alle reizende KBO leden en ook met de organisatie van Eemland Rei-
zen. Onze chauffeur  Wilma die zoveel voor ons heeft gereden zal ik ze-
ker missen. Ook de samenwerking met onze verpleegkundige Angelique 
of een vervanger zal ik missen. 

Toch heb ik dit besluit genomen maar zal dus in dit laatste jaar nog 5 
dagtochten met veel plezier uitvoeren. 

Ik dank alle reizende KBO leden voor de gezelligheid in de bus en op de 
bestemmingen en zal jullie zeker nog eens tegenkomen in Soest. Ik kijk 
terug op heel mooie jaren met de reizigers en de mooie verhalen en ge-
zelligheid met elkaar. Ik wens jullie allen alle goeds toe. 

En Betsy,  de redactie van het Soester Venster sluit zich van harte aan bij 
wat Yvonne, onze voorzitter al schreef: heel veel dank voor je inzet, voor 
de samenwerking en voor al het mooie dat je ons hebt bezorgd. << 
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Nieuw stembiljet bij de   

gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart

De gemeenteraad van Soest heeft besloten mee te doen aan een lan-
delijk experiment met een nieuw type stembiljet voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 18 maart 2026. Daarmee verdwijnt het  
bekende, uitgevouwen “tafelkleed” tijdelijk uit het stemhokje.  
Bij eerdere verkiezingen zorgde het grote stembiljet voor veel kiezers 
regelmatig voor problemen.  

Stemmen op partij en nummer 
Het vernieuwde stembiljet werkt 
anders dan het huidige. Voortaan 
maakt u twee vakjes rood. Eén bij 
de politieke partij waar u voor kiest 
en een bij de naam van de kandi-
daat op wie u wilt stemmen.  
De namen van alle kandidaten staan 
op een aparte kandidatenlijst die in 
het stemhokje ligt. Iedere kandidaat heeft een nummer. Kiezers zoe-
ken daar de gewenste kandidaat op, onthouden het nummer en kleu-
ren het vakje rood bij het bijbehorende nummer in op , 
Verdere informatie bezorgt de gemeente huis aan huis.  << 

                             
ATTENTIE!  

Van een aantal leden hebben we de 

contributie voor het jaar 2026 nog niet 

ontvangen.. Een vriendelijk, doch drin-

gend verzoek om voor 28 maart het 

verschuldigde bedrag over te maken.         

NL73 RABO 0379 900 599 

Voor één lid is dat: € 29 en voor twee 

leden op een adres € 47. 

Anton den Ouden - penningmeester 
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We leven in een onzekere tijd,   
en het lijkt wel of alles in de wereld telt  

wordt uitgedrukt in geld en macht,                     Om staande te blijven….. 

en dat brengt veel onrust en dreiging. 
Juist nu kwam ik deze tekst tegen en besef  
dat die nog steeds actueel is. 
Ria Lamé 
 

Bij alles wat gebeurt, 
schrikwekkend, mensonwaardig, 

open ons hart en ons verstand 
voor wat óók gebeurt, en geschiedenis maakt: 

gerechtigheid die volbracht wordt, 
mensen die zich inzetten 

ten einde toe en zich houden. 
 

Dat onze ogen opengaan 
voor die flitsen van een nieuwe aarde 

die ook te zien zijn. 
Dat wij volharden in onze verwachting;                                                                       

dat wij ons niet laten intimideren 
door wie de macht hebben, 

nu nog wel, maar ooit niet meer - 
 

Dat wij vindingrijk worden, 
en zelfs de kleinste kansen leren benutten 

om vrede te stichten en recht te doen; 
 

Dat wij de moed niet verliezen, 
dat wij de stem die ons spreekt van vrede 

niet wantrouwen, als een illusie - 
 

Dat wij staande blijven in het geloof 
dat niets onmogelijk is 
bij God - Ik Zal Er Zijn, 

geen ding, geen woord. 
 

Huub Oosterhuis, 1 november 1933 - 9 april 2023  
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Bericht van de Reiscommissie (2) 

Op 2 april a.s. maken we onze tweede dagtocht.  

We vertrekken om 8.30 uur vanaf het Medisch Centrum  Overhees. 

We beginnen de dagtocht met koffie met gebak in Terheijden. Na de 

koffie rijden we naar het Land van Strijen. Hier komt de gids in de tou-

ringcar voor een indrukwekkende tocht langs de Watersnoodroute 

van 1953. Daarna rijden we naar Strijen waar we in het Museum de 

lunch met soep en kroket aangeboden krijgen. Na de lunch bezoeken 

we een oude smederij en de bijbehorende woning met stijlkamers 

ingericht zoals men dat deed in de 30-er en 40-er jaren van de vorige 

eeuw. Tegenover de smederij staat de Lambertuskerk. Deze kerk kun-

nen we bezoeken en genieten van de gebrandschilderde ramen en het 

imposante orgel en het opengewerkte torenuurwerk. Daarna kunnen 

we in het museum eventueel nog een drankje nemen voordat we 

weer huiswaarts rijden. Om 18.00 uur zijn we weer terug op onze laat-

ste uitstapplaats. De kosten van deze dagtocht bedragen  €  72,00. 

Voor deze dagtocht hebben zich al veel personen aangemeld. Maar 

we kunnen we kijken of er nog plaatsen vrij komen en uw gegevens 

noteren.  U mag mij benaderen op tel.nr. 06-29234878. 

Groet van de reiscommissie Betsy Seure en Ria Lamé. 
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Onderdeel van mijn werk als huisarts is het 

schouwen. Tijdens mijn verpleeghuisdiensten 

komt dat zeer regelmatig voor. De verpleegkundi-

ge legt contact met mij, en meldt doorgaans dat zij 'vermoedt dat de pa-

tient is overleden'. Met 'vermoeden' bedoelt zij eigenlijk: 'ik weet het 

zeker'. Want met haar schat aan ervaring en gelet op het verhaal, de 

leeftijd, de kwaal en het beloop in de laatste paar dagen, lijdt het natuur-

lijk geen twijfel dat de betrokkene inderdaad dood is. Maar formeel mag 

alleen de dokter de dood vaststellen.  

Dan pak ik mijn dokterstas en rijd naar het bewuste verpleeghuis. Daar 

staat mij een aaneenschakeling van gebeurtenissen te wachten die min 

of meer voorspelbaar zijn.  

De zuster die mij opwacht gaat mij voor naar het kantoortje waar de 

opengeklapte laptop met medische voorgeschiedenis gereed staat. Om-

dat ik ieder moment ook weer weg gebeld kan worden voor een volgend 

spoedgeval scroll ik zo efficiënt mogelijk door de rapportages van mijn 

collega's. Die dragen doorgaans bij aan het sterke vermoeden dat er 

sprake zal zijn van een natuurlijke dood. 

We begeven ons naar de kamer van de overledene, en al wandelend 

over de gangen stel ik met gedempt stemgeluid nog anderhalve vraag 

aan de verpleegkundige. Met haar antwoorden leg ik de laatste medi-

sche puzzelstukjes van deze casus.  

De eerste aanblik van de patiënt bevestigt de diagnose van de zuster. 

Het lichaam oogt grauw en levenloos, de ogen zijn soms gesloten, maar 

vaak nog half open. Ademhalingsexcursies ontbreken. > 

      Uniek  

      Leo Weusten 
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(vervolg Leo Weusten) 

De dood is ongetwijfeld ingetreden. 

De familie zit bij het bed van vader die de geest gaf, en de bedrukte 

stemming is voelbaar. Ik kijk het kringetje rond en probeer in te schatten 

wie de partner is, of de oudste zoon of dochter. Als dit toelichting be-

hoeft vraag ik expliciet wie ik mag aanspreken. Handen worden nog niet 

geschud, want - afgezien van hygiënisch-technische overwegingen - be-

waar ik dat voor na mijn onderzoekje bij de patiënt.  

Ik open mijn dokterstas en haal rustig maar gedecideerd mijn stetho-

scoop tevoorschijn. Ik neem de tijd om - al dan niet na het losprutsen 

van een of twee knoopjes - de kelk van mijn meest gebruikte attribuut 

op de borst te plaatsen. Alle ogen zijn gericht op deze magische hande-

ling en ik stel vast dat er geen hartactie is. Vervolgens schijn ik met mijn 

penlight in de ogen van het stoffelijk overschot, en de afwezigheid van 

een pupilreactie bevestigt andermaal dat de patiënt dood is.  

 

Dan draai ik mij om en zeg plechtig: 'Gecondoleerd, vader is overle-

den'...  

Terwijl mijn vaststelling niemand echt zal hebben verrast, is er na mijn 

condoleance een mix van opluchting en verdriet voelbaar. Er klinken in-

gehouden tranen en gesnotter, meestal van de dames in het gezelschap. 

Ik probeer te peilen of er nog behoefte is aan een gesprekje. Vaak wil 

men nog kwijt hoe bijzonder pa niet was en hoe hij geworsteld heeft, 

maar gelukkig uiteindelijk vredig is ingeslapen. Ik bied mijn gewillige oor 

en vriendelijke blik, en toon mijn (oprechte) empathie. Dan wens ik ie-

dereen sterkte en loop naar het kantoortje waar ik de benodigde docu-

menten invul en overhandig aan de verpleegkundige. We wensen elkaar 

een rustige dienst en ik loop met mijn tasje de gangen uit, via het trap-

penhuis naar de uitgang.  

Een uniek leven is ten einde gekomen. Toch altijd weer bijzonder! << 
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 Soest in Beeld 

         René van Hal 

In deze rubriek belichten we telkens een pand of persoon uit Soest met 
een bijzondere historie.  Deze keer aandacht voor een bijzonder pand in 
de bossen van Pijnenburg, het zgn. Keienhuisje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de T-splitsing van de Staalwijklaan met de Turfweg en wat verborgen 
in de bossen van Pijnenburg bevindt zich een bijzondere woning. We 
kennen de woning als “ ‘t Keienhuisje”. Het huis is al in 1659 opgetrok-
ken uit zwerfkeien (zowel kleine als grote) die nog uit de eerste ijstijd 
zouden stammen. De keien werden opgegraven tijdens de veen/
turfwinning in deze omgeving.  
 
Bekend is, dat in 1809 Wouter Altena eigenaar is geworden van dit huis 
aan de rand van een toen ongeveer 7 ha groot gebied. Het gebied is later 
verkaveld zodat dit huis thans op een veel kleiner perceel staat. Waar-
schijnlijk is de woning door de eeuwen heen een aantal keren uitgebreid 
want we treffen ook een jongere datering op de rechter zijgevel aan van 
1875. Deze aanbouw is gerealiseerd door Jan Anthonie Staal die in 1856 
het perceel met de woning kocht van Wouter Altena.  > 
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Met een oorspronkelijk 
bouwjaar uit 1659 is ’t Keien-
huisje ook een van de oudste 
woningen in onze gemeente 
Soest.  
In december 2003 heeft een 
brand grote schade toege-
bracht aan ’t Keienhuisje.  
 
 

De foto op de vorige bladzijde komt uit het HVS-archief  en is van voor 
de brand. > 
 
Bronnen: 
Boekje “Laag Hees in Beeld”, geschreven door Jean Meerts, uitgave HVS 2004 
Publicaties in diverse plaatselijke en regionale kranten o.a. via Archief Eemland. 
HVS-archief 

### 

 
 

Onze Leden 

Een hartelijk welkom aan onze nieuwe leden: 

Mevr.: Gräger  - Martens 

Mevr.: Lam - Versteeg 

dhr.: De Boer 

dhr en mevr.: Huisman 

Mevr.: Overman - Begemann 

In respect gedenken wij onze overleden leden: 

Mevr. Spierenburg 

dhr.: Alkema, dhr. Weijer, Mevr. Laak, dhr. Janssen,  

dhr Luijtelaar, dhr. Spelbos 

Het huisje met eigenaar Roel Wagter  
in februari 2014, beeld  AD 
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De verdwijnende K en Carnaval 

ONS waardeer ik als een interessant blad. Interessant vanwege de be-
richten uit de wereld van senioren in het hele land. Interessant ook om-
dat er, wat mij betreft, telkens weer aanzetten in te vinden zijn tot na-
denken en soms ook tot kritische beschouwing. 

Ik heb nu het februarinummer voor me liggen. Wat me onmiddellijk op-
valt als ik het opensla is het welkomstwoord van voorzitter Puck Wijte 
van de KBO provincie Utrecht, met als uitdagende kop “De verdwijnende 
K”. Zij beschrijft hoe “zonder veel lawaai” de K van katholiek verdwijnt 
en zij stelt vast  “dat wij als seniorenorganisaties algemeen en een tikje 
bloedeloos zijn geworden. Nog wel met elan maar niet meer hetzelfde, 
het is de tijdgeest: letters laten vallen om lichter te reizen… “ 
 
Verder bladerend in het februarinummer wordt onze voorzitter, wat mij 
betreft op haar wenken bediend als ik het artikel lees over carnaval ‘een 
volksfeest, mooie feestavonden… carnaval brengt mensen samen..’ Tref-
woorden gebruikt door carnavalsvierders die zich  met hart en ziel stor-
ten in het feestgedruis en echte volkszang beoefenen: ‘bij ons staat op 
de keukendeur….”of is er intussen weer een ander carnavalslied num-
mer één? Maar is hiermee alles gezegd over de betekenis en achter-
grond van carnaval of zien we ook hier een geruisloos verdwijnen van 
belangrijke elementen? 

Als wij als KBO Soest, Soesterberg en Baarn een bijeenkomst hebben or-
ganiseert ons bestuurslid Ria Lamé met regelmaat een pubquiz.  
Ik heb nu wel een paar vragen die ze een volgende keer zou kunnen 
meenemen, bv. Waarom valt carnaval ieder jaar op een andere datum? 
Waarom eindigt de carnavalsviering altijd op dinsdagavond 1200 uur? 
Wat is de achtergrond van het haringhappen als afsluiting van carnaval? 
Weet u het antwoord op deze vragen? Ik vrees van niet omdat steeds 
meer mensen in hun denkkader -zoals Puck Wijte dat aanduidt-  de K 
zonder veel lawaai laten verdwijnen. En dat is jammer omdat wezenlijke 
waarden uit het katholieke leven en denken in het luchtledige komen te 
hangen. Zijn we ons daarvan wel bewust, of zijn we het vergeten of ver-
legen ermee? > 
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(vervolg 1 De verdwijnende K) 

In de belevenissen die de carnavalsprinsen aan de orde stellen kom ik 
veel oer-katholieke waarden tegen: iedereen is welkom, iets over heb-
ben voor het gezamenlijke belang, mooie belevingen bezorgen aan men-
sen die dat echt kunnen gebruiken, mensen die aan de kant staan erbij 
betrekken, er is plaats voor iedereen… 
Huh… heeft dat iets met katholiek zijn en met  leven als katholiek te ma-
ken denkt u misschien? Jazeker en ik illustreer dat met een officieel ci-
taat: 

“Vreugde en hoop, verdriet en angst van de mensen van vandaag, vooral 
van de armen  en van hen die hoe dan ook te lijden hebben, zijn even-
zeer de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst  van de leerlingen 
van Christus, er is werkelijk niets bij mensen te vinden dat geen weer-
klank vindt in hun hart.. de kerk voelt zich werkelijk intiem verbonden 
met het mensdom en zijn geschiedenis”. ietwat plechtige, en toch heel 
duidelijke taal waarmee het tweede Vaticaans Concilie (1962 – 1965) 
spreekt over de kerk in de wereld van onze tijd, dus over ons katholiek-
zijn. 

Het woord ‘katholiek’ dat betekent ‘bestemd voor iedereen’ en het slaat 
op je hele leven, van iedere dag. Er gaat een uitnodiging van uit die ge-
grond is op de persoon en het leven van Jezus van Nazareth. Zijn leven 
en handelen is een uitnodiging aan iedere mens tot een beter en geluk-
kig menszijn. De kerk, dat zijn de mensen die op die uitnodiging ingaan, 
proberen dat in de eigen tijd en eigen situatie  in praktijk te brengen. en 
ze ervaren dat ook als een uitdaging want vanzelfsprekend is het niet. 
Denk maar in onze dagen aan thema’s als vluchtelingen en vrede. En hoe 
kun je het in zichzelf gekeerde PVVdenken aanhangen als katholiek?  

Het kernpunt van de katholieke levensovertuiging ligt besloten in Pasen, 
het feest van het leven. Ondanks alle tegenslag, pijn en lijden gloort. 
dank zij God, voor iedere mens leven en geluk, kijk maar hoe het met 
Jezus is gegaan. U zult begrijpen dat ik wel met Frans Bauers in gesprek 
wil gaan over zijn uitspraak op bladzijde 9 van ONS: ‘we zijn er nu, nie-
mand krijgt een nieuwe morgen beloofd”. > 

 



21 

(vervolg 2 verdwijende K) 
 
Gedurende de Veertigdagentijd voorafgaand aan dat hoogfeest van het 
Leven, bereiden katholieken zich voor op dat, menselijkerwijs, onge-
looflijke, ons leven heeft zin, we zijn in goede, want Gods handen. In 
vroeger tijden onthielden mensen zich dan in die veertig dagen van eten 
en drinken, leefden sober om daarna des te meer  in hoop verder te kun-
nen. 

Carnaval heeft betekenis als afscheid van gewoon leven, op de drempel  
van minder, minder, de drempel van een vastentijd. Maar uiteindelijk 
altijd in het perspectief van Pasen.  
In onze tijd en in onze streken is dat vasten en zich onthouden, door de 
welvaart sterk van karakter veranderd, maar creatieve geesten weten 
nog steeds initiatieven te bedenken waardoor je even afstand neemt van 
het meer meer en ze proberen zich zo bewust te worden van het wezen-
lijke der dingen en van het leven. In die samenhang kan carnaval vieren 
heel goed ingepast worden, daar is niets mis mee.  
Maar als dat perspectief  totaal ontbreekt, als dat bewustzijn is verdwe-
nen dan gaat ook de zin van het carnavalsfeest teloor, komt in de lucht 
te hangen en wordt het een van de vele party's en festivals waarmee we 
het hele jaar al overvoerd worden.  

Dus toch die “K” maar niet laten verdwijnen? << 

Bart Verreijt 

Uit het Seniorenjournaal: 

Een hoogleraar gezondheidseconomie  is in de Telegraaf te spreken over 
de wijkgerichte aanpak die de nieuwe coalitie voorstelt. “We kunnen 
met zorg niet alles opvangen, daarvoor zijn er niet genoeg mensen. 
Maar los van de noodzaak is het terugbrengen van de sociale samen-
hang in onze buurten iets dat we om tal van redenen moeten willen. Het 
voorkomt dat mensen achter de voordeur wegkwijnen zonder dat het 
opgemerkt wordt.”  Ook ANBO-PCOB benadrukt dat een grotere rol van 
informele zorg nodig is….. Maar er is ook een grote vraagverlegenheid. 
Mensen willen een ander niet belasten, maar die vinden dat vaak hele-
maal niet erg. Dat moeten we zien te doorbreken.” 
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Een bezoek meer dan waard 

Als u weer eens het internet opgaat, 
neem dan ook even de tijd voor een  

bezoek aan de site: 

www.kbosoest.nl 

U vindt daar het laatste nieuws over 

o.a. de evenementen, liturgische  

vieringen, dagtochten, puzzels en al-

lerlei nieuws over zaken die van belang zijn voor senioren. 

Van recente activiteiten worden dikwijls foto’s geplaatst zodat 

u nog even kunt nagenieten. Bezoek regelmatig de website en 

lees het Soester Venster en u bent goed geïnformeerd. 

         

Webmaster Paul aan het werk 

Ouderenadviseurs 

http://www.kbosoest.nl/
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Uit het Seniorenjournaal 

De afgelopen jaren  is er een samenwerking gegroeid tussen de Senioren KBO Ter 

Apel en de Regionale Scholengemeenschap in Ter Apel.  

Begin februari waren de Senioren KBO Ter Apel voor de 3e keer in de RSG uitgenodigd. 

De leerlingen wilden de senioren trakteren  en hadden een High Tea voor hen ge-

maakt. Met 35 aanwezigen werd er flink gesmikkeld van de heerlijke hapjes. Het was 

een fijne en vooral gezellige middag. Nieuwsgierig geworden naar hun verdere activi-

teiten? Kijk dan eens op de website https://www.kbo-provinciegroningen.nl/ter-apel/ 

https://www.kbo-provinciegroningen.nl/ter-apel/
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Thé Dansant 

 

We gaan weer dansen 

in de Klarinet 

op Vrijdag 6 maart  

14.00 u. - zaal open 13.30 u. 

Vrije toegang voor KBOleden. 

Niet KBOleden zijn welkom, 

zij betalen € 5, 

maar zij kunnen lid worden. 

Consumpties voor eigen rekening. 

Verdere data: 17 april, 3 juli,  

4 september, 6 november. 
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Oplossing op bladzijde 27 
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Colofon  

Maandblad KBO - afdeling Soest - Soesterberg - Baarn  
Soester Venster aflevering 2 - maart 2026  

 
Redactie:  

Bart Verreĳt (eindredactie) 
Ria Lamé  

e-mail: redactie@soestervenster.nl 
post: Redactie SoesterVenster 
p/a Krommeweg 3 - 3762DN 

 
Druk:  

Colourprint, Veenendaal  
 

Het aprilnummer van het Soester Venster verschĳnt 
op 23 maart  2026  

Kopij inleveren vóór 13 maart 
 

Oplossing Sudoku 
 
 
 
 
 

 
Oplossing rebus:  

In elk gesprek is de mond minder belangrijk dan het hart 
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Nuttige adressen KBO 

KBO Soest-Soesterberg-Baarn  

T. 06 37 31 60 69  -  
e-mail: kbossb@xs4all.nl  
 
Postadres KBO-afdeling  
Soest - Soesterberg - Baarn  
Postbus 139, 3760 AC Soest  
 
Bankrekening Algemeen en contributie:  
NL73 RABO 0379 900 599 t.n.v.  
KBO Soest - Soesterberg - Baarn  
Betaling reizen  
NL71 RABO 0359 9782 90 t.n.v.  
KBO Soest - Soesterberg - Baarn  
m.v.v: dagtocht (datum)  
Ledenadministratie  
Anton den Ouden  
 
Bestuur KBO SSB  
 
Voorzitter: Yvonne Dijkhuis-Blessing  
T.: 06 19 62 54 25 
Vice-voorzitter: Paul Sparnaaij 
T.: 035 - 601 06 23 
Secretaris - penningmeester: 
Anton den Ouden  
T.: 06 37 31 60 69 
Bestuurslid: Ria Lamé  
T.: 035 - 602 87 26 
Bestuurslid: Betsy Seure  
T.: 06 29 23 48 78 
Bestuurslid: Bart Verreijt 
T.: 06 22 851 459 
 
 
 
Website: www.kbosoest.nl  
Webmaster: Paul Sparnaaij  

KBO Werkgroepen  
Belastinghulp: Henk Kok 
T.: 06 51 89 38 85 
Evenementen : Ria Lamé  
T.: 035 - 602 87 26 
Lief en Leed : Elly Heideman -  
035 - 601 55 56 
KBO-Soos:  
Bridgen: Winnie Schuin 
T.: 06 44 43 87 67 
Klaverjassen: Yvonne Landman, 
T.: 06 12 94 24 44  
Liturgie : Joke van den Breemer 
T.:035 - 602 02 06 
Ledenadministratie: 
Anton den Oouden 
T.: 06 37 31 60 69 
Reizen: Betsy Seure  
T.: 06 - 29 23 48 78  
Ria Lamé  
T.: 035 - 602 87 26 
Verspreiding Soester Venster en ONS:  
Paul Sparnaaij 
T.: 035 - 601 06 23 
Thé Dansant: Win van Ruth 
T.:035 601 70 97 
Ouderenadvies:  
https://www.swos.nl/ouderenadvies 
T.:  035 - 602 36 81 

 
 
COSBO: 
Yvonne Dijkhuis,  
Anton den Ouden,  
Paul Sparnaaij   
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Nuttige Nummers en adressen   
Huisartsenpost Soest (Eemland)  085 - 773 11 00 
Huisartsenpost Zeist (Soesterberg)  088 - 130 96 10 
Stichting Welzijn Ouderen (SWOS)  035 - 602 36 81 
   werkdagen 8.30 u. - 17.00  u.   
Hulpdienst Soesterberg  035 - 609 00 14 
   werkdagen 8.30 u. -13.30 u.    
   e-mail: hulpdienstsoesterberg@gmail.com   
Maaltijdvoorziening  035 - 588 53 88 
   e-mail: maaltijden@swos.nl (www.swos.nl)   

Meanderziekenhuis Amersfoort  033 - 850 50 50 
Diaconessenhuis Zeist   088 - 250 50 00 
Rode Kruis Vrijwilligerscentrale  035 - 603 11 19 
Seniorenbus Baarn  035 - 542 11 29 
   werkdagen 9.00 u. - 16.00 u.   
Seniorenbus Soest  - Soesterberg 
   werkdagen 9.00 u. - 17.00 u. 

 035 - 601 91 90 

Steunpunt Mantelzorg  035 - 609 34 11 
Mantelzorg Consulent SWOS  035 - 602 36 81 
Zorgloket WMO loket gemeente Soest    035 - 609 34 11 
  werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur .    
Personenalarmering   
   SWOS - www.seniorenalarm.eu  035 - 602 36 81 
   Veilig op Stap - www.veiligopstap.nl  088 - 556 33 55 
   Stichting ATA - www.silverein.nl  088 - 356 00 00 
   FocusCura - www.focuscura.com  030 - 692 70 50 
Keuringsartsen voor rijbewijs   

   H.G.Sandelowsky - keuring op woensdag na afspraak  06 - 242 035 35 
   bereikbaar op werkdagen van 10.00 - 11.00 u.   
   Graag gepast betalen na de afspraak   
   Eemnes: Hasselaarlaan 58a   
   Soest: De Rank, Soesterbergsestraat 18   
   mevr. E.A.M.Droog   085 - 065 00 05 
   Eerste maandag van de maand  06 - 275 49 696 
   Zaal Crescendo,  Plataanlaan 3, 3741, WE Baarn   

tel:0356093411
tel:0356093411
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