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*     
 

Algemene Ledenvergadering 

dinsdag 22 april 

Wij rekenen op uw komst! 

 

Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat ver-

zuchtte ik een poosje geleden tegen vrienden. 

“Weet je hoe dat komt? “zei een van de aan-

wezigen “omdat wij senioren overal veel lan-

ger over doen! “Hoewel we allemaal lachten 

was er wel het besef dat het bij de meesten 

inderdaad zo is. Maar het speelt natuurlijk ook 

mee dat we veel meer dan vroeger de tijd aan 

onszelf hebben.  

Zo kunt u rustig dit jaar de tijd nemen om naar 

onze Algemene Ledenvergadering op dinsdag 

22 april a.s. in Ontmoetingscentrum De Klari-

net te komen. Als extra bijlage bij dit Soester 

Venster ontvangt u het Jaaroverzicht 2024 met 

hierin ook de volledige agenda. Wij als be-

stuur rekenen op uw komst!  

 

Ten eerste omdat we het leuk vinden om onze 

leden te ontmoeten en bij te praten. > 
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(vervolg van de voorzitter) 

Ten tweede zien wij uw komst als een waardering van u voor ons bestuur 
en voor de vele vrijwilligers die altijd voor u klaarstaan (sla het jaarover-
zicht er maar op na). Zij zorgen ervoor dat de vele KBO-activiteiten kun-
nen plaatsvinden. 
En ten derde: het is voor u dé gelegenheid om de andere KBO-leden te 
ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en na de vergadering deel te nemen 
aan de Bingo, die we op veler verzoek ook weer voor u organiseren.  Ver-
geet u niet het Jaaroverzicht mee te nemen naar de vergadering? Dat is 
altijd makkelijk om een en ander te volgen. Mocht u vragen hebben naar 
aanleiding van het Jaaroverzicht, dan kunt u deze tijdens de vergadering 
stellen of mailen naar ons secretariaat: kbossb@xs4all.nl 
Aan tafel bij de gemeente Soest 

De gemeente Soest werkt op dit moment aan een 
’toekomstvisie wonen en zorg‘, waar ze de medewerking, naast andere 
betrokken instanties, ook van onze bonden heeft gevraagd. Soest vergrijst 
in rap tempo en de zorgvraag zal alleen maar toe nemen. Ook het wo-
ningaanbod en thuistechnologie zullen aangepast moeten worden. Zodra 
een en ander is uitgekristalliseerd zullen wij u informeren. Ik wil er wel 
op wijzen dat wij, door uw lidmaatschap van de KBO, in staat zijn om uw 
belangen zowel bij de gemeente Soest als bij de Landelijke Overheid te 
behartigen. Maar ook hier geldt hoe meer leden hoe meer inbreng. Dus 
nogmaals mijn verzoek: mocht u iemand in uw kennissenkring hebben 
die nog geen lid is, wijs dan op de vele voordelen die een lidmaatschap 
biedt en die allemaal te lezen zijn op onze website www.kbosoest.nl 
 
Pasen 

Met Pasen vieren we het licht van de opstanding. Wat zou het mooi zijn 
als al die wereldleiders, politici enz. eens het juiste licht zouden zien en er 
aan al die narigheid om ons heen een einde kwam.  Maar laat uw paashu-
meur hier niet onder lijden en geniet van de mooie dingen die het leven 
ons ook geeft, zoals de lente, het mooie weer, bijeenkomsten met vrien-
den enz. 
Mede namens het bestuur wens ik u een Zalig Pasen! << 

Bij de voorplaat 
Schilderij uit 1898 door Eugène Burnand ( Parijs, Musée d’Orsay). Petrus en Johannes 
rennen bijna letterlijk het schilderij uit, nadat ze van Maria van Magdala de boodschap 
hebben gekregen dat het graf leeg was. Prachtig weergegeven is hun gelaatsuitdrukking, 
waaruit liefde, hoop en geloof spreekt, zonder dat zij de volle draagwijdte van de  
Opstanding kunnen bevatten. (Johannes 20, 1-8) 

mailto:kbossb@xs4all.nl
http://www.kbosoest.nl
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Het zal in alle vroegte zijn 
als toen. 
De steen is weggerold. 
Ik ben uit de grond opgestaan. 
Mijn ogen kunnen het licht verdra-
gen. 
Ik loop en struikel niet. 
Ik spreek en versta mijzelf. 
Mensen komen mij tegemoet - 
wij zijn in bekenden veranderd. 

Het zal in alle vroegte zijn 
als toen. 

De ochtendmist trekt op. 
Ik dacht een dorre vlakte te zien. 
Volle schoven zie ik, lange hal-
men, aren waarin de korrel zwelt. 

 
Bomen omranden het bouwland. 
Heuvels golven de verte in, 
bergopwaarts, en worden wolken. 

Daarachter, 
kristal geworden, verblindend, 
de zee die haar doden teruggaf. 

Wij overnachten in elkaars schaduw. 
Wij worden wakker van het eerste licht. 
Alsof iemand ons bij naam en toenaam 
heeft geroepen. 
Dan zal er nieuw leven zijn. 
Dan zullen wij leven.       

Huub Oosterhuis naar Openbaring 20:13 
 
beluister Spotify:https://open.spotify.com/
track/4noRQwcV9865lLb1VRKh7y?

si=aca02406c77044b9 

Meditatie op Paasmorgen 
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Vrijwillige Ouderenadviseur 

Ria Roelants is onze vrijwillige ouderenadviseur. 
Voor vragen of hulp, staat ze graag voor u klaar, 
neem gerust contact met haar op. 

Ria is op werkdagen bereikbaar  

van 10.00 uur - 17.00 uur  

035 887 85 63 e-mail: riaroelants@live.nl  

 

De pagina “Nuttige Adressen KBO SSB” 

We hebben gemerkt dat het publiceren van privé-e-mailadressen en  

telefoonnumers het risico met zich meebrengt dat lieden buiten  

KBOverband er misbruik van maken. 

Daarom gaan we onze bereikbaarheid op een andere manier uitproberen, 

die loopt via onze secretaris Anton den Ouden 

U ziet dat op bladzijde 26 
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Aan de deelnemers van onze dagtochten 

 

Vorige maand heeft u het reisprogramma/inschrijfformulier voor de dag-

tochten in uw Soester Venster ontvangen. De aanmelding voor deze dag-

tochten loopt tot op heden geweldig. 

Momenteel zijn er nog enkele plaatsen vrij voor reis 2, In de voetsporen 

van Vincent van Gogh en reis 4 Asperges zien groeien en aspergediner in 

Etten Leur. Intussen heeft Eemland Reizen ons laten weten wat de prijs is 

van deze tochten. Reis 2: € 74,50 en Dagtocht 4 76,50 

 

Mocht u nog interesse hebben belt u dan even Betsy Seure 06-29234878.  

Dan kan ik u gelijk melden of inschrijven nog mogelijk is. Er zit n.l. nog-

al enige tijd tussen het opgeven en de uitgifte van het april nummer. 

Dagtocht 1, 3, 5 en 6 zijn reeds geheel volgeboekt.  Dagtocht 7, 8 en 9 

moeten nog samengesteld worden. Zodra we meer weten zult u daarover 

in het Soester Venster worden geïnformeerd.. 

Groet van de Reiscommissie 

Betsy Seure  
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Naast mijn werk als huisarts doe ik ook SCEN-gesprekken. ‘SCEN’ staat 

voor Steun en Consultatie Euthanasie Nederland. Ik ben de zgn. tweede-

meningarts die wordt geraadpleegd  

als een dokter voornemens is een euthanasie uit te voeren. Ik heb dan in-

tensieve gesprekken met de collega in kwestie en met de patiënt die zijn 

leven wil laten beëindigen. 

 

Een euthanasie moet voldoen aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen, 

waar ik me na doorlezen van documentatie en in de contacten met arts 

en patiënt een beeld van vorm. Dit zijn vaak intensieve gesprekken, 

waarbij de patiënt in de meest kwetsbare en zieke toestand soms 

intieme zielenroerselen op tafel legt. 

 

Zo had ik onlangs een ontroerende ontmoeting met een bijna 100 jarige 

man die zich in de eindfase bevond van een zich gedurende jaren 

verslechterd hartfalen. Hij was aan bed gekluisterd, ernstig 

kortademig, uitgeput en opgeleefd. Vanwege zijn hoge leeftijd was veel 

van zijn familie hem ontvallen. Dat in combinatie met zijn benauwdheid 

ten gevolge van zijn slechte hart - het zogeheten ondraaglijke lijden - 

maakte zijn doodswens zeer invoelbaar en legitiem. 

 

Hij vertelde over zijn werkzame bestaan als pedagoog en de idealen die 

hij altijd voor ogen had gehad. En dat met een verhalende vertelstijl, 

die geen spoor vertoonde van cognitieve aftakeling. Ik realiseerde mij 

dat ik sprak met een beschaafde, intelligente en idealistische man, wiens 

visie veel parallellen vertoonde met de mijne. > 

    Bijna honderd 

    Leo Weusten 
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(Vervolg Leo Weusten) 

Ik was dan ook getroffen toen hij aan het einde van ons gesprek mijn 

hand drukte en mij verzekerde dat hij enorm opgelucht was dat hij 

‘dood mocht’. Maar hij voegde daar nog aan toe, dat als wij twee 

elkaar eerder hadden ontmoet, wij zomaar kameraden hadden kunnen 

zijn… 

 

Dezelfde avond werd ik gebeld door de huisarts van de man, die mij 

meedeelde dat de man spontaan was overleden, een uur na ons SCEN 

gesprek. 

 

Ik was verbluft en van mijn stuk, en bedacht wat een eer mij te beurt 

was gevallen: Ik was de laatste persoon geweest die hij gesproken had. 

En misschien had ons bijzondere gesprek wel een klein beetje 

bijgedragen aan een bepaalde rust in hem, die hem had kunnen doen 

loslaten en spontaan had doen overlijden. << 
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        De   

                    lente     

is 

                                             op  komst 

Foto:  Gert Ryokan Bremer 
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Wim van Ruth neemt afscheid 

Sinds het begin van dit jaar heeft de KBO afdeling Soest Soesterberg 
Baarn  (SBB) een penningmeester a.i. in het bestuur. Wim van Ruth die 
sinds 2016 de zorg voor de financiën behartigt gaf begin 2024 te kennen 

dat hij zijn functie uiterlijk 1 januari 2025 wilde neerleggen.  
In de overgangsperiode die toen aanbrak zijn alle bestuursleden naarstig 
op zoek geweest naar een opvolger. Maar wat we ook deden en welke 
lijntjes er ook werden uitgezet, resultaat bleef uit, conclusie: we zullen de 
nodige deskundigheid buiten de kring van het bestuur moeten zoeken. 
Gelukkig bood Wim aan om in deze overgang te helpen tot een nieuwe 
vorm te komen, daarvoor voelde hij zich medeverantwoordelijk. 
Een geschikt moment voor het Soester Venster om met Wim de vinger 
aan de pols te houden. Hij nodigde me uit om dat gesprek te houden op 
zijn werkkamer in het gezellige appartement in de wijk Klaarwater, dat 
hij samen met zijn vrouw Bea bewoont. 

Een gesprek in deze context nodigt bijna vanzelf uit tot een terugblik op 
een levensloop die gekenmerkt wordt door het leggen van verbindingen 
tussen mensen en het organiseren van onmisbare middelen daartoe. Wim 
was tot aan zijn pensionering in 2000 als financieel expert werkzaam bij 
Radio Nederland Wereldomroep (RNW). Daarnaast was hij jarenlang in 
zijn vrije uren actief in kerkelijk verband. Hij was penningmeester van de 
Soester parochie en begeleidde parochies op de weg naar samenwerking 
en fusies. > 
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Maar hoe kwam jij bij de KBO? 
“Ik was na mijn periode als penning-
meester van de Soester geloofsge-
meenschap op bisdommelijk niveau 
financieel adviseur geworden. Zes jaar 
lang, tot 2018, heb ik parochiebestu-
ren geadviseerd bij de financiën en 
wat komt er allemaal bij kijken als 
parochies worden samengevoegd e.d. 
Maar uiteindelijk bleek het allemaal te 
vrijblijvend. Daar kan ik niet goed te-

gen en daarom ben ik gestopt met die advisering en begeleiding.  
 
Mijn vrouw Bea koesterde toen de hoop dat ik nu wat minder achter de 
computer zou zitten en minder weg zou zijn voor een vergadering of acti-
viteit her of der.  
Het was Toon Smits, met wie ik eerder al had samengewerkt in de paro-
chie, die me erop wees dat de KBOafdeling een vacature had voor een 
penningmeester. Een bijdrage leveren aan een organisatie die belangen 
van ouderen wil behartigen en hen ook gezellige en zinvolle vrijetijdsbe-
steding wil bezorgen, dat spreekt me aan. Bea, mij kennend, stond er vol-
ledig achter dat ik hierop zou ingaan. 
Terugkijkend durf ik te zeggen dat ik samen met mijn medebestuursleden 
erin geslaagd ben een aantal zaken beter te regelen en nieuwe initiatieven 
te nemen. Het jaarverslag laat zien dat de KBO SSB veel senioren met 
elkaar in contact brengt en hun perspectief verruimt.  
In dat licht vind ik het wel jammer dat de samenwerking met de PCOB is 
stuk gelopen. Misschien was er in de dagelijkse gang van zaken toch te 
weinig onderlinge herkenning, landelijk en plaatselijk. Hierbij aansluitend 
vind ik dat we de K in KBO wel moeten handhaven. Onze leden hebben 
een band met het katholieke, natuurlijk de een meer, de ander minder 
maar de katholieke cultuur en het katholieke gevoel blijft vertrouwd voor 
veel van onze leden. Daarom is het goed dat we af en toe een viering heb-
ben”. 
Het  bestuur wil initiatieven ontplooien om nieuwe leden te werven, wat is 
jouw visie? 
“De senior van nu is behoorlijk verschillend van die toen ikzelf lid werd 
van de KBO. Men moet nu langer doorwerken en gaat dus later met pen-
sioen. (Al mag je gerust lid van de KBO worden voor je met pensioen 
gaat! ) > 

(vervolg afscheid Wim van Ruth) 
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(vervolg afscheid Wim van Ruth) 

Bovendien leven we in een tijd waarin de sociale media een grote rol spe-
len, men legt zich niet zo gemakkelijk vast, het is allemaal vluchtiger, 
meer wisselend, dat zie je ook in kerkelijke verband en in de politiek.  
Het beeld dat veel mensen hebben van een ouderenorganisatie past daar 
niet zo bij. Meer uitnodigen is van belang en inspelen op die veranderen-
de situatie. Aanbieden bv.om donateur te worden of de mogelijkheid om 
steunlid te worden tegen een lager tarief en voor deze speciale leden en-
kele keren per jaar iets bijzonders organiseren. 

Hoe nu verder? 
“Wat de KBO SSB betreft: ‘Natuurlijk moeten de zaken op orde zijn. Ik 
denk dat de laatste begroting die ik heb opgesteld quitte speelt. Daarnaast 
heb ik mijn ervaringen vastgelegd in enkele handreikingen en draaiboe-
ken voor het bestuur, zodat duidelijk is welke wegen bewandeld moeten 
worden en wat niet ten vergeten mag worden. Ik hoop dat ik daardoor het 
kleinere bestuur help de zaken goed te behartigen, al blijft het jammer dat 
in ons ledenbestand niemand gevonden kan worden die het stokje over-
neemt. We moesten besluiten tot een oplossing die duurder uitpakt. Ik 
wens Antoon den Ouden die nu de contactpersoon wordt tussen het be-
stuur en het administra-
tiekantoor alle succes.  
En wat mezelf betreft: 
er dagen aantrekkelijke 
mogelijkheden op, meer 
tijd voor elkaar en voor 
de familie, tijd voor 
hobby’s die nu dikwijls 
bleven liggen. Maar ik 
zal -wat minder- zeker 
actief blijven.”  
 
Tijdens de komende 
Algemene Ledenverga-
dering zal KBO SSB 
afscheid nemen van 
Wim, maar nu al danken we hem voor alles wat hij voor de KBO deed, 
We wensen hem en Bea van harte alle goeds toe, gezondheid en geluk 
voor de komende tijd. << 

Bart Verreijt  - Hoofdredacteur Soester Venster 
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 Soest in Beeld 

         René van Hal 

In deze rubriek belichten we telkens een pand of persoon  

uit Soest met een bijzondere historie. Deze keer: 

ZEEPKISTENRACE 1950 

Vele tientallen jaren rondom de Tweede Wereldoorlog organiseerde de 
VVV “Soest Vooruit” in de zomermaanden een feestweek. In het pro-
gramma tal van activiteiten zoals muziekuitvoeringen, variété-avonden, 
schatgraven door de jeugd, sportwedstrijden, een bloemencorso. Dat 
zorgde jaarlijks voor veel vertier in Soest, waaraan niet alleen Soesters 
deelnamen maar ook de in Soest verblijvende toeristen. Sommige activi-
teiten hadden zelfs een regionaal/provinciaal karakter zoals een zeepkis-
tenrace, die op zaterdag 5 augustus 1950 werd georganiseerd op het Soes-
ter Hoogt, de Veldmaarschalk Montgomeryweg (later omgedoopt in Van 
Weerden Poelmanweg). Op die plek was een aantrekkelijk hoogtever-
schil, dat de 
snelheid van 
de race ten 
goede kwam. 

Vele tientallen 
deelnemers 
streden in ver-
schillende 
klassen om de 
prijzen. Opval-
lend was na-
tuurlijk het 
onderscheid in 
wagens waarin 
gereden werd. 
De jeugd reed 
in de “echte” 
zeepkisten met massieve wielen (B-klasse) , de ouderen hadden wagens 
met luchtbanden (A-klasse). > 
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De Motorclub Soest zorgde voor een deskundige jury en maakten daarbij 
gebruik van hun chronometers. Vele tientallen vrijwilligers werden inge-
zet om alles in goede banen te leiden. Het totaal aantal toeschouwers werd 
geschat op 4.000. Het was een zonnige dag in een week met veel regen 
waardoor tal van in de feestweek geplande activiteiten werden afgelast, 

dan wel naar een ander moment 
verschoven moesten worden. 

De start van de diverse races 
werd om 14.30 uur verzorgd 
door de wethouder sport, Klaas 
de Haan, terwijl het geheel aan 
elkaar werd gepraat door nie-
mand minder dan Piet Ekel (voor 
velen beter bekend als Malle 
Pietje in de serie Swiebertje). 
Piet Ekel was trouwens in die 

tijd een Soester die in het verenigingsleven jarenlang actief is geweest.  
Rond half zes waren de winnaars bekend en kon de huldiging beginnen. 
Alhoewel het evenement voor herhaling vatbaar was, is er geen volgende 
race op het Soester Hoogt georganiseerd. Wel werden in latere jaren in 
wat kleinere opzet zeepkistenraces gehouden op het plein tegenover het 
Gemeentehuis (achter het VVV-kantoor, tegenwoordig Wereldwinkel). 

Bronnen: 

Foto’s komen uit het HVS-Archief 
Berichten in Soester Courant via Archief Eemland 
Uitgave "HET MOEST LEUK TOEVEN ZIJN IN SOEST" 100 jaar 

VVV Soest Vooruit- Een Impressie, uitgegeven in 2006 << 
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‘De hoofdjes er af….? 

Een goede vriend van me is journalist, met hart en ziel, Hij heeft een 
scherp waarnemingsvermogen. Hij is al jaren met pensioen, maar hij kan 
het niet laten om te schrijven, nu niet meer over de politieke ontwikkelin-
gen, over oorlog en vrede of over ‘de toestand in de wereld’. Hij schrijft 
iedere zondag een column over alledaagse zaken die hij telkens vanuit 
een verrassende hoek weet te benaderen en dikwijls ook met een passend 
gedicht. Zo blijft hij in journalistieke conditie.  
Deze zondag stuurde hij de volgende observatie die ik graag met u deel. 

(B.Verreijt) 

Er stond een nieuw meisje in de vis-

winkel, achter de toonbank. Er staan 

wel vaker nieuwe meisjes in de win-

kel, maar die komen dan wat kopen. 

Dit nieuwe meisje was verkoopster. 

Ik vond meteen toen ik haar zag dat 

ze niet in die viswinkel paste. En ei-

genlijk ook weer wèl. Bij vismadam-

men heb ik een helder herinneringsbeeld: stoere vrouwen met grote zwar-

te, vettige schorten en niet op hun mondje gevallen. 

Zo’n visvrouw was dit meisje niet. Ze leek, min of meer, op een zeemeer-

minnetje, zoals ik die uit prentenboeken en tekenfilms ken: een fijn ge-

zichtje, beetje ’n bleekneusje. Lange blonde haren tot halverwege haar 

rug en fletse, bijna kleurloze ogen. Een schriel meisje van vlees en bloed, 

met twee benen in plaats van een geschubde vissenstaart. 

‘Kan ik u helpen?’, en ik zag dat ze hoopte dat ik nee zou zeggen. ‘Eh, 

nou ik kijk nog even, mag dat?’. ‘Natuurlijk. Alles vandaag vangvers bin-

nen gekomen’, zei ze zonder overtuiging, en wees met een bijna konink-

lijk wuivend gebaar over de uitgestalde hele en halve vissen op ijsschil-

fers in de vitrine. 

‘Dan bof ik’, was alles wat ik daarop kon zeggen. Vangvers vanochtend 

binnengekomen? Dat geloofde ik net zo min als dat er op een doosje eie-

ren bij onze buurtsuper zou staan: vanochtend vers onder de kippen van-

daan gehaald. > 
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(vervolg de hoofdjes eraf?) 

‘Ach ja…, je moet jezelf zo af en toe verwennen’, zei ik totaal overbodig, 

terwijl ik keek hoe ze twee hardblauwe gummi handschoentjes aantrok. 

‘Vier, zei u?’. Ik knikte alleen maar. Ze pakte de tongetjes tussen duim en 

wijsvinger voorzichtig een voor een uit het ijs, legde ze zachtjes op de 

snijplank en vroeg, bijna smekend: ‘Wilt u de hoofdjes er af’? ‘Graag’, 

had ik willen zeggen, maar durfde het niet. 

‘Hoeft niet’, zei ik, en genoot van haar opluchting. ‘Geniet er van’, zei ze 

bij het afrekenen. Dat krijg je ook te horen als je bij de ETOS een pakje 

condooms koopt of bij de Action een mattenklopper afrekent.  

Dat visverkoopstertje heb ik sinds die eerste keer niet meer terug gezien; 

ook niet in de viswinkel. Daar hoorde ze echt niet thuis; te fijn besnaard, 

te lief om de koppen van dooie vissen af te snijden. 

Het zou me niets verbazen als ze ooit nog eens op een verkiesbare plaats 

op de kieslijst van de Partij voor de Dieren staat. 

Thuis ben ik op internet gaan bladeren, op zoek naar een gedicht  

over vissen. Alfred Kossmann (1922—1998) schreef er een 

Frans Wijnands 

De vissen leven soms als kleine planten, 

Als bladeren bewegen dan hun vinnen 

En in het roereloze licht bezinnen 

Zij levens kerngeheim van alle kanten. 

Soms zwemmen zij in nameloze scholen 

Haast even onbegrijpelijk als dingen 

En zonder doel om ergens te verdolen 

Hun stille water door in stomme kringen, 

Zo grauw en vreugdeloos dat men zou wenen 

Of niets hun uit dit leven kan bevrijden, 

Maar dan – een erts uit jareloze tijden – 

Schitteren zij plotseling als edelstenen. 

                                                              uit: Het vuurwerk (1946) 



20 

Oplossingen op blz. 23 
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Thé Dansant 

Op vrijdag 2 mei gaat de deur 

van OC De Klarinet weer 

open voor een nieuwe afleve-

ring van ons onvolprezen  

Thé Dansant! 

Aanvang 14.00 uur.  

Zaal open 13.30 u. 

Vrij entree 

Consumpties  

voor eigen rekening 

*** 
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post: Redactie SoesterVenster 
p/a Krommeweg 3 - 3762DN 

 
Druk:  

Colourprint, Veenendaal 
  

Contact KBO Soest-Soesterberg-Baarn  

T. 06 37 31 60 69  -  

e-mail: kbossb@xs4all.nl  
 

Postadres KBO-afdeling  
Soest - Soesterberg - Baarn  
Postbus 139, 3760 AC Soest  

 
Het mei-nummer van het Soester Venster verschĳnt 

op 30 april 2025  
Kopij inleveren vóór 18 april 2025 

  
Foto op bladzijde 7 en 12 

Gert Ryokan Bremer:  
 

Oplossing Sudoku 
 
 
 
 

Oplossing Rebus: 
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Nuttige Nummers en adressen   
Huisartsenpost Soest (Eemland)  085 - 773 11 00 
Huisartsenpost Zeist (Soesterberg)  088 - 130 96 10 
Stichting Welzijn Ouderen (SWOS)  035 - 602 36 81 
   werkdagen 8.30 u. - 13.30 u.   
Hulpdienst Soesterberg  035 - 609 00 14 
   werkdagen 8.30 u. -13.30 u.    
   e-mail: hulpdienstsoesterberg@gmail.com   
Maaltijdvoorziening  035 - 588 53 88 
   e-mail: maaltijden@swos.nl (www.swos.nl)   
Meanderziekenhuis Amersfoort  033 - 850 50 50 
Diaconessenhuis Zeist   088 - 250 50 00 
Rode Kruis Vrijwilligerscentrale  035 - 603 11 19 
Seniorenbus Baarn  035 - 542 11 29 
   werkdagen 9.00 u. - 16.00 u.   
Seniorenbus Soest  - Soesterberg 
   werkdagen 9.00 u. - 17.00 u. 

 035 - 601 91 90 

Steunpunt Mantelzorg  035 - 609 34 11 
Mantelzorg Consulent SWOS  035 - 602 36 81 
Zorgloket WMO loket gemeente Soest    035 - 609 34 11 
  werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur .    
Personenalarmering   
   SWOS - www.seniorenalarm.eu  035 - 602 36 81 
   Veilig op Stap - www.veiligopstap.nl  088 - 556 33 55 
   Stichting ATA - www.silverein.nl  088 - 356 00 00 
   FocusCura - www.focuscura.com  030 - 692 70 50 
Keuringsartsen voor rijbewijs   

   H.G.Sandelowsky - keuring op woensdag na afspraak  06 - 242 035 35 
   bereikbaar op werkdagen van 10.00 - 11.00 u.   
   kosten € 40  contant en gepast te betalen na de afspraak   
   Eemnes: Hasselaarlaan 58a   
   Soest: De Rank, Soesterbergsestraat 18   
   mevr. E.A.M.Droog kosten € 50  085 - 065 00 05 
   Eerste maandag van de maand  06 - 275 49 696 
   Zaal Crescendo,  Plataanlaan 3, 3741, WE Baarn   

tel:0356093411
tel:0356093411


26 

✂…………………………………………………………. ..……………………………………………………... 

Nuttige adressen KBO 

Bankrekening Algemeen en contributie:  

NL73 RABO 0379 900 599 t.n.v.  

KBO Soest - Soesterberg - Baarn  

Betaling reizen  

NL71 RABO 0359 9782 90 t.n.v.  

KBO Soest - Soesterberg - Baarn  

m.v.v: dagtocht (datum)  

Ledenadministratie  

Anton den Ouden  

 

Bestuur KBO SSB  

 

Voorzitter: Yvonne Dijkhuis-Blessing  

Vice-voorzitter: Paul Sparnaaij 

Secretaris - penningmeester: 

Anton den Ouden  

Bestuurslid: Ria Lamé  

Bestuurslid: Betsy Seure  

Bestuurslid: Bart Verreijt 

 

 

KBO Werkgroepen  

 

Belastinghulp: Henk Kok 

Evenementen : Ria Lamé  

Lief en Leed : Elly Heideman -  

Ria Roelants  

KBO-Soos:  

 bridgen: Winnie Schuin 

 Klaverjassen: Yvonne Landman, 

Liturgie : Joke van den Breemer  

Ouderenadviseur: Ria Roelants  

Reizen: Betsy Seure  

Ria Lamé  

Verspreiding Soester Venster:  

Paul Sparnaaij  

Website: www.kbosoest.nl  

Webmaster: Paul Sparnaaij  

COSBO: 

Yvonne Dijkhuis   

Anton den Ouden  

Paul Sparnaaij   

Contactformulier KBO 

Uw naam: ………………………………………………………………. 

Uw adres: ………………………………………………………………. 

Postcode:  ………... 

Ik wil graag contact met :  

(vult u hieronder de naam in van degene met wie u contact zoekt) 

KBO bestuurslid: ……………………………..  of: KBO werkgroep: ……………………………. 

Eventueel reden waarom u contact zoekt:………………………………………………………... 

Opsturen naar:  KBO Soest-Soesterberg-Baarn—antwoordnummer 7066  

3760 TK Soest (postzegel niet nodig) 

of: e-mail: kbossb@xs4all.nl  of: telefoon 06 37 31 60 69  
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