
Ik neem afscheid van jullie. 

Dag!

“Denkend aan een mooie tijd, 
herinnerend met een lach. 

 
De zon schenkt met haar stralen, 

kleuren op een sombere dag.”



In warme herinnering aan onze 
liefdevolle vader en fantastische opa. 

 
 

Paulus Jacobus Maria Martens 

Paul 
 

19 oktober 1949 - 13 maart 2020 
 
 

Zijn lach, trots en optimisme. 
Wat zullen we hem gaan missen. 

En hij ons. 
 
 
 

Iedje Martens - Smit † 
 

Martijn en Lenneke Martens - Persoon 
Guus en Ties 

 
Marloes en Sander Martens - van Geem 

Huub en Roos 
 

Broers, zussen 
zwagers en schoonzussen 

 

In verband met het coronavirus 
zullen wij in besloten kring  
op donderdag 19 maart 
afscheid nemen van Paul. 
 
Op een nader te bepalen datum  
zullen wij u uitnodigen voor een  
herdenkingsbijeenkomst. 
 
Paul hield van gekleurde bloemen, 
geen witte.

Bloemen kunt u woensdag laten bezorgen tussen 
14.00 - 18.00 uur bij Uitvaartcentrum De Engenhof  
Albert Cuyplaan 196, 3764 TW in Soest. 
 
Wij vinden het fijn om veel herinneringen  
aan Paul te verzamelen. U kunt uw bericht,  
foto of andere bijdrage leveren op zijn online  
condoleanceregister, te bezoeken via 
www.smorenburguitvaart.nl/condoleanceregister 
U kunt inloggen met: F7EBA 
 
Correspondentieadres: 
Zwaluwenweg 14, 3762 VC Soest


